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Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

   

  7 mei ds. W.H. Brouwer 

18 mei ds. W.H. Brouwer 8 uur, Hemelvaart, aansluitend wandeling (onder  

   voorbehoud van voldoende belangstelling) 

28 mei ds. W.H. Brouwer Pinksteren 

 

  4 juni ds. W.H. Brouwer Zondag Trinitatis, Heilig Avondmaal, afsluiting seizoen 

   gemeenteberaad, gezamenlijke maaltijd 

18 juni ds. A. Wessels 

 

  2 juli ds. W.H. Brouwer 

16 juli ds. S. Lamsma 

30 juli ds. W.H. Brouwer 

 

  6 aug ds. S. Lamsma 

20 aug ds. A. Wessels 

 

  3 sept ds. W.H. Brouwer Heilig Avondmaal 

17 sept ds. W.H. Brouwer Startzondag 

 

 
Kostersteam 

 

Er is geen rooster voor de kosters voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster 

aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij  

Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
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Agenda: 
 

Donderdag 4 mei 19.15 uur    Dodenherdenking / Stille tocht 

Vrijdag 12 mei      Film: Nomadland 

Zondag 14 mei 10.00 uur    Koffie met Thema 

Donderdag 18 mei 8.00 uur    Hemelvaart; wandeling onder voorbehoud 

Zondag 21 mei 15.00 uur Stichting Kleinoot: Dokwerk Saxophone 

Quartet 

Donderdag 25 mei  Debatavond Big Tech 

Donderdag 1 juni Kerkenraad 

 

 

Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven  

Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk. 

 

 

 

 

 

Bij dit kerkblad 
 

De laatste activiteiten van dit seizoen staan hierboven kort vermeld. Verderop in het blad 

vindt u een uitvoerige beschrijving. 

 

Bereikbaarheid gemeenteleden 

De mobiele (smart)phone rukt steeds verder op. Veel gemeenteleden hebben inmiddels hun 

vaste telefoonlijn opgezegd en zijn alleen nog per mobiele telefoon bereikbaar. Het nadeel 

daarvan is dat er geen telefoonboek met nummers van bestaat. Daardoor is het soms lastig 

om gemeenteleden telefonisch te bereiken. Mocht u uw vaste telefoonlijn opzeggen, zoudt u 

dan uw mobiele nummer willen doorgeven zodat dat in de kerkelijke administratie 

opgenomen kan worden? Bij voorbaat dank! 

  

Zondagen in mei 

In mei zijn de zondagen met kerkdiensten wat verschoven omdat een Pinksterdienst met 

eigen predikant onze voorkeur had. Daarom is er op 14 en 21 mei geen kerkdienst.  

Wel kunt u op 14 mei deelnemen aan het gesprek onder de noemer koffie met thema. 

 

Hemelvaartsdag: zie elders in dit blad 
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Gemeenteberaad op zondag 4 juni! 
 
Beste gemeenteleden, 

 

Zoals u in het vorig kerkblad wellicht al heeft kunnen lezen, willen we op zondag 4 juni na 

afloop van de kerkdienst weer een gemeenteberaad houden. We sluiten dan seizoen 2022-

2023 af, en we zullen even terugkijken naar de boeiende thema-avonden en mooie 

concerten die we hebben gehad. Ook willen we u dan kort informeren over de stappen, die 

we als kerkenraad hebben gezet om ook na het emeritaat van ds. Wim Brouwer (25 

december 2025) als kerk verder te kunnen. Onderdeel daarvan is om officieel te vragen of u 

als gemeente akkoord zou gaan wanneer we als Kleine Kerk huisgemeente zouden worden 

van de Protestantse Kerk Amsterdam. Wat dat precies inhoudt en wat de uitdagingen zijn, 

zal ik daarbij aan u uitleggen. 

Naast deze meer zakelijke verhandeling willen we deze dag ook graag met elkaar in gesprek 

over een meer liturgisch onderwerp, namelijk het Avondmaal. Op deze zondag zullen we in 

de kerkdienst namelijk het Heilig Avondmaal met elkaar vieren, maar dat zullen we dit keer 

op een andere manier doen dan dat we gewend zijn. Ik wil nog niet te veel verklappen over 

de vorm, maar het wordt echt anders en we denken dat het heel bijzonder zal worden. Na de 

dienst en bovengenoemde terug- en vooruitblik zullen we in groepjes uit een gaan om samen 

te bespreken wat het Heilig Avondmaal voor ons betekent en hoe we deze nieuwe vorm 

hebben ervaren. In samenhang hiermee willen we ook nadenken over de vraag of een klein 

aantal bezoekers van kerkdiensten een reden zou zijn om de vorm van de liturgie aan te 

passen. Hopelijk stimuleren deze gesprekken de eetlust, want na afloop zullen we met elkaar 

weer genieten van een heerlijke lunch.  

Ik hoop dat ik u hiermee heb kunnen interesseren voor dit gemeenteberaad en dat we u op 

deze zondag mogen verwelkomen! 

 

Met vriendelijke groet, namens de Kerkenraad,  

Martijn Nolte (voorzitter) 

 

 
 
 
Zondag 14 mei Koffie met Thema: Hagar 
 

Hagar is een Egyptische slavin van Abraham en Sara. Haar leven bestaat uit: water halen, 

brood bakken, vee slachten, tenten opzetten, kamelen wassen en… met haar meester naar 

bed. Zwanger van hem worden, zijn kind baren. Naast de vele dagelijkse taken die ze 

ongetwijfeld haar al opdraagt, wil Sara Hagar als draagmoeder inzetten. Voor Sara is wat ze 

doet normaal en geaccepteerd. In onze samenleving is slavernij afgeschaft. Toch zijn er nog 

steeds mensen die in onvrijheid leven. 
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Bij de diensten 
 

De oplettende lezer én kerkganger zal gemerkt hebben dat het in de dienst van 16 april niet 

over Ruth ging, zoals in het vorige kerkblad aangekondigd, maar over het verhaal van de 

Emmaüsgangers uit Lucas. De korte serie over Ruth heb ik uitgesteld, en komt waarschijnlijk 

in het najaar, in de ‘oogsttijd’. Tot aan de zomervakantie wil ik onder meer de serie over 

Numeri nog voortzetten en afronden.  

 

Op zondag 7 mei lezen we Numeri 34, waarin de grenzen en de verdeling van het land 

Kanaän wordt beschreven, wanneer het volk Israël daar aankomt, na veertig jaar in de 

woestijn geleefd te hebben. Het is weer een voorbeeld van een ogenschijnlijk ‘saaie’ en 

sobere tekst waarachter een hele wereld schuilgaat. 

 

Op donderdag 18 mei is er om 8.00 een kort ‘morgengebed’, voorafgaand aan de 

Hemelvaartswandeling waarover u elders in dit blad meer kunt lezen.  

 

N.B.: Op de derde zondag van mei, 21 mei, is er géén dienst, omdat het de week daarna 

Pinksteren is, op zondag 28 mei. Dan is er wél een dienst, en lezen we het laatste 

hoofdstuk van Numeri (36). Daarnaast lezen we het Pinksterverhaal uit Handelingen 2.   

 

Op zondag 4 juni, zondag Trinitatis, de afsluiting van de feesttijd (van Kerst tot Pinksteren), 

Lezen we Handelingen 2, 43 – 47 over het leven van de eerste gemeente in Jeruzalem. We 

vieren het Heilig Avondmaal, op een wat andere manier dan gebruikelijk, en zullen na de 

dienst erover praten hoe we dit ervaren hebben, en daarbij aansluitend over de vraag of en 

hoe je vorm en inhoud van een kerkdienst zou kunnen aanpassen bij kleine aantallen 

kerkgangers. We sluiten de morgen af met een gezamenlijke maaltijd.  

 

Op zondag 18 juni gaat ds. Anton Wessels voor in de dienst; oorspronkelijk zou ik deze 

dienst doen, maar omdat ik dan graag een weekend weg wil, was Anton Wessels bereid om 

de dienst van mij over te nemen.  

 

Op zondag 2 juli wil ik de serie over Numeri afsluiten met een dienst rond Numeri 6, 22-27, 

het bekendste gedeelte uit dit boek: de priesterlijke (‘Aäronitische’) zegen.  
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Van Pasen naar Pinksteren 
 

Nee, foto’s 

heb ik niet willen maken, want geen sluiter, denk ik, 

hoe lang ook open, vangt een lichtgeboorte zo 

in den beginne op, je zult het met het woord 

zelf moeten doen en dan je voorstelling daarbij, 

al deelt niemand die met je, maar geloven: dat 

geeft van een soort van eeuwigheid een glimp. 

 

C.O. Jellema (1936 – 2003): uit ‘Aurora Borealis’  

 

Heeft er zoiets als een ‘oergemeente’ bestaan? Een kerk zonder macht, geweldloos, levend 

volgens de Bergrede, levend volgens het gebod van de liefde tot God en de naaste?  

Op grond van het Nieuwe Testament is dat niet zo waarschijnlijk: vanaf het begin waren er 

problemen, onzekerheden, verschillen van mening, ruzies en conflicten. Dat zien we in het 

boek Handelingen, waar onder meer de vraag speelt onder welke voorwaarden niet-joden 

toegelaten kunnen worden tot de gemeente. En we zien dat een groot deel van de brieven 

van Paulus gewijd is aan het oplossen van geschillen en conflicten over de vraag hoe als 

christen te leven. 

Een ander verschil dat al vanaf het begin een rol lijkt te spelen, is de vraag of de gemeente 

een gesloten, op zichzelf staande groep moet zijn, of juist heel actief in de wereld moet 

staan. De uitkomst van dat debat zal vaak van de omstandigheden hebben afgehangen. In 

tijden van dreiging en vervolging zal de neiging groter geweest zijn om een gesloten groep te 

vormen, maar in een klimaat van pluriformiteit en grote etnische en culturele verscheidenheid 

zoals in een stad als Korinthe, was er meer contact met de wereld om de gemeente heen. 

Verschillen waren er ook als het ging om de vraag naar het leiderschap: de leiding van 

Paulus werd niet door iedereen geaccepteerd, hij was immers niet een van de leerlingen van 

het eerste uur, en had toen hij jong was christenen vervolgd. Daarnaast wierpen zich nog 

andere leiders op die niet door Paulus of andere apostelen werden geaccepteerd vanwege 

afwijkende opvattingen. 

Veel christenen verwachtten de spoedige wederkomst van de Heer, maar ook daarover werd 

verschillend gedacht.  

Bij alle verschillen en conflicten die er binnen de christelijke gemeente vanaf het begin zijn 

geweest en die we al in het Nieuwe Testament aantreffen, bleef de bron van het christelijk 

geloof het moment van de opstanding van Jezus Christus. Niemand heeft de opstanding van 

Jezus gezien. Er wordt alleen een leeg graf aangetroffen. Één of twee engelen die vertellen 

wat er gebeurd is. Volgens Matteüs was er een aardbeving, maar de andere evangelisten 

vertellen daar niets over. Maar niemand die ziet dat Jezus opstaat: dat gebeurt in een 

ondeelbaar ogenblik, zoals bij het begin van de schepping. Er is allen een ‘ervoor’ en ‘erna’.  

Nee, foto’s 

heb ik niet willen maken, want geen sluiter, denk ik, 

hoe lang ook open, vangt een lichtgeboorte zo 

in den beginne op, 

‘Erna’: de vrouwen bij het graf, en later ook de andere leerlingen van Jezus geloven: de dood 

was het einde niet; Golgotha was het einde niet; het licht van God is niet gedoofd, zelfs niet 

in de diepste duisternis. Hoewel Jezus na zijn opstanding enkele keren verschijnt aan de 
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leerlingen, is zijn aanwezigheid anders dan voor Pasen. Hij is ongrijpbaar en vooral 

herkenbaar in de tekenen van zijn lijden, in het teken van het breken van het brood en door 

zijn groet: “Vrede zij met jullie!” 

 je zult het met het woord 

zelf moeten doen en dan je voorstelling daarbij, 

al deelt niemand die met je, 

We kunnen Jezus niet vasthouden en we kunnen ons God niet eigen maken. Jezus zegt in 

Johannes 13,34: jullie zullen mij zoeken, maar waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet 

komen. Hetzelfde vertelt Lucas in het eerste hoofdstuk van Handelingen als hij het over de 

hemelvaart van Jezus heeft: blijf niet naar boven staren, dat brengt je niet verder. Wat we wel 

kunnen, is onze eigen weg gaan, gelovend in het Woord van God. In Johannes 13, 34 

vervolgt Jezus met: “Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb 

liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien 

dat jullie leerlingen van mij zijn.” Geloven is liefhebben. Daarin kan iets van het licht van God 

zichtbaar worden. 

 

“….maar geloven: dat 

geeft van een soort van eeuwigheid een glimp.” 

 

Een glimp van die eeuwigheid vangen de Emmaüsgangers op, wanneer zij Jezus herkennen 

bij het breken van het brood (Lucas 24,31). Die herkenning zoeken wij nog steeds bij elke 

viering van het Heilig Avondmaal, als een herinnering aan en een teken van de liefde die wij 

kunnen doorgeven aan elkaar en aan de wereld. Het is de Geest van het Pinksterfeest, als 

aanwezigheid van God in onze wereld, die ons die liefde doet herkennen en ons inspireert 

om vanuit te leven. 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

Diaconale collectes in mei en juni 2023 
 

In deze rubriek geven wij een overzicht van de bestemming van de diaconale collectes van 

de maanden mei en juni van 2023. Tijdens de dienst zal  bij de mededelingen de liturg 

melding maken van het doel van de betreffende collecte en van  de doelstelling van de 

doelgroep. Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd, maar achterin de kerk vindt u 

collectezakken met de opschriften  “Diaconie” en “Kerk”. In deze laatste ontvangen we graag 

Uw bijdrage aan de kosten van kerkgemeente en kerkgebouw.  In de zak voor de Diaconie 

kunt u een bijdrage geven voor het in de dienst genoemde doel. Daarnaast  is er de 

mogelijkheid om  giraal  bij te dragen. Er staan twee bankrekeningen voor open. Voor een 

bijdrage aan de onkosten van de kerkgemeente gebruikt u de bankrekening van de 

Protestantse gemeente Duivendrecht, IBAN NL98 INGB 0000051703 en voor de  diaconale 

doelen die van  de  Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht , nummer NL92 INGB 

0000515956. Bij dit laatste kunt u het specifieke doel van uw gift aangeven. Als u alleen 

“collectes” vermeldt wordt Uw bijdrage gelijk verdeeld over alle hieronder besproken doelen. 

Als u evenwel de besteding van uw geld tot een specifiek doel wil beperken kunt u dit bij de 

overschrijving kenbaar maken en dan wordt het complete bedrag van uw storting aan het 

betreffende doel toegezonden.  
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In de maanden mei en juni van 2023 zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 

   7 mei   Werkgroep Diaconie 

 28 mei   Dorcas 

 4 juni   Harriët Tubman huis   

 18 juni   Nationaal Fonds Kinderhulp 

  2  juli   Werkgroep Diaconie  

 

Hieronder geef ik van elke genoemde doelgroep kort aan op  welke maatschappelijke 

problemen de betrokken instelling zich wil richten en waar op internet meer informatie over 

deze organisatie te vinden is: 

 

Werkgroep Diaconie: Ieder collecteblok van twee maanden wordt geopend met een collecte 

ten behoeve van de activiteiten van deze werkgroep. De bestuurlijke taken van de 

Protestantse Gemeente Duivendrecht zijn ondergebracht bij verschillende werkgroepen. Alle 

taken die gericht zijn op een verbetering van materieel welzijn vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de werkgroep Diaconie. Naast organisatie en uitvoering van de in 

deze rubriek besproken collectes is dat ook het beheer van enkele fondsen zoals bv. het 

Individuele Noodfonds dat ons in staat stelt aan daarvoor in aanmerking komende 

geregistreerde inwoners van Ouder-Amstel financiële noodhulp te geven. Deze en andere 

diaconale taken worden beschreven in de website van werkgroep : 

<https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/>. 

 

Stichting Dorcas is een van origine Nederlandse christelijke organisatie voor noodhulp en 

internationale samenwerking die investeert in een duurzame verandering in het leven van 

achtergestelde mensen. Bij armoede, discriminatie en crisis worden mogelijkheden geboden 

om tot bloei te komen. De stichting werkt in Oost-Europa, Oost-Afrika en het Midden-Oosten, 

waar jaarlijks ongeveer een miljoen mensen worden bereikt.  Naast het internationale 

kantoor in Almere zijn er vestigingen in 14 landen die worden geleid door lokale 

professionals. Zij zetten zich in voor de vorming van veerkrachtige gemeenschappen, waarin 

iedereen kan meedoen. Bij een ramp of crisis verlenen ze noodhulp en dragen actief bij aan 

de wederopbouw. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan structurele oplossingen voor armoede en 

uitsluiting. Zie voor meer info: < https://dorcas.nl/over/> . 

 

Het Harriët Tubmanhuis is een stichting voor de tijdelijke opvang van een klein aantal 

vluchtelingenvrouwen en hun kinderen die door procedureproblemen niet in de reguliere 

opvang terecht kunnen. Het huis is gevestigd in drie aaneengeschakelde flats in Amsterdam 

Zuidoost. Er zijn acht slaapkamers, een kleine speelkamer en een noodbed beschikbaar 

naast een gemeenschappelijke huiskamer, drie keukens, douches en andere voorzieningen. 

Het doel van het huis is dat de vrouwen en kinderen zich in huis veilig voelen en hun verblijf 

hier benutten om op verhaal te komen, zich te oriënteren op hun toekomst en hun situatie in 

orde te krijgen. Op dit moment wordt aan 7 vrouwen en 9 kinderen onderdak  geboden. 

Voor meer info zie:  <https://www.harriettubmanhuis.nl/informatie-stichting/>. 

 

Het Nationaalfonds Kinderhulp helpt al sinds 1959 in armoede opgroeiende kinderen en 

jongeren van 0 tot 21 jaar in ons land door simpele dingen, waar andere instanties niet mee 

kunnen helpen tóch mogelijk te maken. Zodat deze kinderen er gewoon bij kunnen horen en 

dezelfde kansen krijgen voor de toekomst. Net als ieder ander kind. Dus kan een kind niet 

https://www.pknduivendrecht.nl/de-kerk/diaconie/
https://dorcas.nl/over/
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voor hulp bij fondsen als Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur of Stichting Jarige 

Job terecht en kan de gemeente ook niks betekenen? Dan  kunnen deze kinderen bij 

Kinderhulp terecht via tussenschakeling van een professional van een maatschappelijke 

organisatie. Zie voor meer info:  

< https://kinderhulp.nl/over-kinderhulp/onze-organisatie/>.  

 

Met dank voor uw bijdrage, 

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie 

 

 
De Kleine Kerk 100 jaar 
 

Op 17 oktober 1923 is de eerste steen gelegd van de toen nog Nederlandsch Hervormde 

Kerk te Duivendrecht, waarna de kerk op 10 april van het volgende jaar in gebruik werd 

genomen. In het begin maakte de gemeente van Duivendrecht deel uit van de hervormde 

gemeente te Ouderkerk. Vanaf 1945 was Duivendrecht een zelfstandige gemeente, met ds. 

Tromp als eerste predikant. Gereformeerde inwoners van Duivendrecht hoorden 

oorspronkelijk bij de Bethlehemkerk in Diemen. In de jaren tachtig besloten gereformeerden 

en hervormden samen te gaan, wat uiteindelijk leidde tot de Protestantse Gemeente te 

Duivendrecht.  

 

Dit alles betekent dat De Kleine Kerk in Duivendrecht 100 jaar bestaat! Dit bijzondere feit wil 

de kerkenraad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hopen we op zaterdagmiddag 

14 oktober met een feestelijke  bijeenkomst en een receptie en op zondag 15 oktober met 

een mooie dienst deze bijzondere verjaardag te vieren. 

 

Er is een kleine commissie gevormd die dit feest gaat voorbereiden met o.a. een uitgave van 

een herdenkingsboek. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Misschien hebt u nog foto’s uit de 

beginjaren van de kerk of van bijzondere gedenkwaardige momenten. Vooral foto’s uit de tijd 

van voor 1990 zijn schaars en zouden we graag van u lenen.  

Foto’s en ander historisch materiaal kunt u sturen naar Gerie Bouman, In de Korenmolen 17, 

1115 GN Duivendrecht of per email: jubileum@pknduivendrecht.nl. 

Op de website www.pknduivendrecht.nl staat een link naar een formulier waarmee u foto’s 

en documenten kunt oploaden. 

 

Graag nodigen wij u uit om met ons deze verjaardag van De Kleine Kerk te vieren. Goed om 

de data alvast in uw agenda te zetten! Voor de organisatie is het fijn om te horen of u van 

plan bent om te komen.  

U ontvangt later dit jaar een gedetailleerd programma. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerie Bouman - Meini Blom - Loes Booij - Charles Ek - Wim Brouwer - Jos Michielsen 

 

 

 

https://www.leergeld.nl/
https://jeugdfondssportencultuur.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
https://www.stichtingjarigejob.nl/
https://kinderhulp.nl/over-kinderhulp/onze-organisatie/
mailto:jubileum@pknduivendrecht.nl
http://www.pknduivendrecht.nl/
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Financiën en Beheer 
 
Er is weinig nieuws te melden op het gebied van Financiën en Beheer. Over de 

ontwikkelingen van onze kerkelijke gemeente in de toekomst is er op 4 juni een 

gemeenteberaad.  

Met de burgerlijke gemeente wordt nog steeds overlegd over een bijdrage aan het herstel 

van het trekwerk van de klok. 

Na vele jaren trouwe dienst was het koffiezetapparaat in De Aanbouw aan vervanging toe. Er 

staat nu een moderne versie van het oude apparaat, waar we hopelijk weer jaren mee 

vooruit kunnen.  

Verder is er door de kerkenraad een grote opruimactie gehouden in diverse kasten boven en 

beneden en de kast in de consistorie is gerepareerd.  

 

Ondertussen wordt het archief grondig doorzocht op gedenkwaardige gebeurtenissen voor 

het jubileumboek. Elders leest u hoe u een bijdrage daaraan kunt leveren door het insturen 

van foto’s en berichten, vooral van het oude intérieur of van gedenkwaardige 

gebeurtenissen. 

 

Namens de Werkgroep Financiën en Beheer 
Gerie Bouman, ouderling/kerkrentmeester 

 

 

Hemelvaart – Ochtendwandeling ?? 
 

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag is een oude traditie die wij in Duivendrecht vele jaren in 

ere hebben gehouden. Helaas was het de afgelopen jaren niet mogelijk deze wandeling te 

organiseren. Maar dit jaar willen we weer een wandeling in de vroege ochtend van 

donderdag 18 mei organiseren, mits er voldoende belangstelling is. Daarom vragen wij u 

dringend om u aan te melden voor deze wandeling bij Gerie Bouman: boumanad@planet.nl 

of telefonisch 06-50251802. Alleen bij voldoende belangstelling gaat de wandeling door. 

 

Als de wandeling doorgaat is het een thema wandeling langs sporen van het slavernij 

verleden. Op 1 juli is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. In Amsterdam-

Oost is een route uitgezet door het koloniale verleden, langs straten met namen van 

beroemde wetenschappers die nu tot nadenken stemmen. 

Met natuurlijk ergens onderweg broodjes en koffie als vanouds. 

 

We horen graag van je of je van plan bent om mee te gaan. Je krijgt nog bericht als het 

doorgaat.  

 

Graag van te voren aanmelden bij Gerie Bouman: boumanad@planet.nl of 06-50251802. 

 

 

 

 

mailto:boumanad@planet.nl
mailto:boumanad@planet.nl
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SEIZOENPROGRAMMA 

 

NOMADLAND (film) 

Na de sluiting van de gipsmijn in haar woonplaats op het platteland van Nevada, besluit Fern 

(Frances McDormand) met haar camper van plek naar plek te reizen. Ze komt aan geld door 

tijdelijke baantjes en ontmoet intussen vele andere, al dan niet vrijwillige, moderne nomaden. 

Sommigen helpen haar zich te redden in haar nieuwe leven, in het uitgestrekte en 

schitterende landschap van het westen van de Verenigde Staten. In deze film van Chloé 

Zhao, zien we ook de echte nomaden Linda May, Swankie en Bob Wells. Zhao schreef zelf 

het scenario, naar het boek “Nomadland: Surviving America in the Twenty-First Century” van 

Jessica Bruder. De rol van Fern wordt gespeeld door Frances McDormand.   

Na afloop is er onder het genot van een drankje een nagesprek. 

 

Datum: vrijdag 12 mei 2023, 20.00 uur 

Leiding: Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

 

 

 

DEBATAVOND: HOE GROOT IS DE IMPACT VAN BIG TECH OP DE 

DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT? 

Met de opkomst van artificiële intelligentie en de digitalisering van de maatschappij heeft zich 

ongekend veel macht geconcentreerd bij enkele zeer grote bedrijven. Microsoft, Google, 

Apple en andere grote technologiebedrijven (ook bekend als Big Tech) bepalen in 

toenemende mate welke informatie wij ontvangen en daarmee wat wij denken, doen, en wat 

onze mogelijkheden in het dagelijks leven zijn. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Op deze 

avond zal prof. mr. dr. Reijer Passchier ons laten zien op welke wijze Big Tech een steeds 

grotere invloed krijgt op onze rechtstaat. Hij is als hoogleraar ‘Digitalisering en de 

democratische rechtsstaat’ verbonden aan de Open Universiteit en als universitair docent 

staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Evenals op eerdere debatavonden (De 

Onbetaalbare Geneeskunde, Future Food, Het Maakbare Leven en Klimaatverandering) 

willen we ook nu met het publiek in discussie gaan. Welke risico's brengt Big Tech met zich 

mee voor de democratische rechtsstaat? Kunnen wij Big Tech nog temmen? En, zo ja, hoe 

eigenlijk? Wederom een boeiende avond op het snijvlak van wetenschap en ethiek met veel 

ruimte voor het publieke debat.  

 

Datum: donderdag 25 mei 2023, 20.00 uur   

Leiding: Martijn Nolte & Reijer Passchier 
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Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Donderdag 11 mei: Dementie en Communicatie  

Communiceren met mensen met dementie kan ingewikkeld zijn: iemand kan zomaar 

veranderd zijn; niet langer je vaste sparring partner, of niet langer de moeder die je om raad 

kunt vragen. Annemarie Bolder, ergotherapeut en trainer, heeft ervaring met het werken met 

mensen met dementie, geeft al jaren trainingen over hoe je toch op een fijne manier in 

contact kunt blijven met elkaar.  

 

Donderdag 8 juni: Een Koffer vol Muziek 

We sluiten het seizoen af met een feestelijke voorstelling vol muzikale herinneringen. Kiki 

Hessels neemt ons mee op een onvergetelijke reis langs mooie verhalen, mooie 

herinneringen en mooie muziek. Een interactieve avond waarin iedereen die wil mag 

meezingen.  

 

Plaats:              Grand Café Frankendael, Middenweg 116 

Tijd:     De deur opent op 19.30, we starten om 20.00 en om 21.30 sluiten we af. 

Toegang:          Gratis, inclusief koffie of thee 

Contact:            Femke Schuiling van Dynamo – 06 38 77 75 78  

                          E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

 

U bent van harte welkom in het Alzheimer Café 

Het Alzheimercafé is er voor mensen met dementie en hun naasten; mantelzorgers, 

familieleden, buren, professionals en vrijwilligers uit zorg- en welzijn sector en 

andere geïnteresseerden.   

 

 

 

  

mailto:fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
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Stichting Kleinoot  - 21 mei – Concert in De Kleine Kerk 
 
  

Op zondagmiddag 21 mei zal het Dokwerk Saxophone Quartet 

optreden in De Kleine Kerk  Aanvang 15.00 uur. 
 
 Lisa Schreiber (sopraan) 
Jen-Hong Wu (alt)  
Ileana Termini (tenor)  
Pedro Silva (bariton) 
 
Entree: €12,00 (excl. consumpties)       
Voor reserveringen en informatie: Gerie Bouman 06-50251802. 

        of www.stichtingkleinoot.nl 
 

 
Het Dokwerk Saxophone Quartet is een jong en energiek kamermuziek ensemble gevormd 

in 2019. Oorspronkelijk uit vier verschillenen hoeken van de wereld hebben de vier leden, 

Lisa Schreiber, Jen-Hong Wu, Ileana Termini en Pedro Silva, in het culturele Amsterdam 

elkaar gevonden. Leergierig en steeds enthousiast om hun horizon te verbreden maakt het 

kwartet sinds kort deel uit van de NSKA, de Nederlandse Strijkkwartet Academie, waar ze de 

mogelijkheid krijgen met onder ander de artistieke leider Marc Danel te werken en van de 

rijke traditie te leren. 

Verder, onlangs bekroond met de eerste prijs in de categorie kamermuziek van de 

Internationale Competitie “Vítor Santos” in Portugal, heeft het Dokwerk Saxophone Quartet 

nu het aanbod gekregen om hun debuut CD op te nemen. Door middel van combineren van 

hun individuele culturen en achtergronden vinden deze vier een eindeloos rijkheid en 

variëteit van muzikaal mogelijkheden en keuzes. Ruimdenkend en helder streven ze ernaar 

een constante plek voor het klassieke saxofoon te vestigen, in de muziek van vandaag en 

morgen. 

 

Het programma van dat ze zullen brengen staat in het teken van levende componisten. Als je 

nou Mozart en Beethoven een keer aan de zijkant laat staan, en de mensen van vandaag 

een stem zou geven. Hoe zou dan het heden klinken? Er zijn zoveel antwoorden als er 

mensen zijn, want iedereen staat anders in ons wereld en neemt ze anders waar. En toch 

zijn er overeenstemmingen, universele menselijke bewegingen die zich herhalen. Vind jij 

jezelf terug in de taal en verhalen van een van deze hedendaagse componisten? 

 

Philip Glass (*1937) zou je kunnen omschrijven als de koning van het minimalisme. In zijn 

‘Quartet for Saxophones’ (1995) hoor je dat terug, maar ook dat dit werk al in een latere 

stijlperiode te dateren is: er is meer vrijheid, de muziek beweegt en ontwikkelt 

sneller  voorwaarts, motieven worden herhaalt maar het is minder statisch. 

Zijn jongere Amerikaans landgenoot David Biedenbender (*1984) schreef ‘you’ve been 

talking in your sleep’ (2010) gefascineerd door slaap en dromen. Geïnspireerd door de 

surrealistische taal die zijn echtgenote soms gebruikt als ze in haar slaap praat is dit stuk 

een soort dialoog tussen het bewuste zelf en het slapende zelf. 

http://www.stichtingkleinoot.nl/
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De klank en sfeer die de Ierse Ian Wilson (*1964) in ‘so softly’ (1992) heeft gevonden is 

enigszins uniek in het repertoire voor saxofoonkwartet. Ingedeeld in vier secties hebben de 

buitenste twee het ritme van de opkomst en ondergang van de ademhaling. Het stuk zelf is 

meestal zachtaardig, bijna als een slaapliedje, met een gevoel van verschijnen uit en 

verdwijnen in het niets. De titel van het stuk is geïnspireerd door de blijkbaar heel zachte 

stem van de componist. 

 

De jongste componist op het programma is de Iraanse Ramin Amin Tafreshi (*1992), die op 

het Conservatorium van Amsterdam heeft gestudeerd en een dierbare vriend van het kwartet 

is. ‘Negarehaye Rangin’ (2020) betekend kleurrijke impressies. Ramin laat zich inspireren 

door de verhalen, melodieën en harmonieën in Iraanse folk muziek, verwerkt deze en laat 

uiteindelijk weer een verhaal in zijn eigen individuele compositorische taal horen. Het 

resultaat is een rijke samenkomst van de culturen van oost en west. 

Om het programma afteronden zal toch nog een componist klinken die al aan het begin van 

het 20e eeuw heeft geleefd. Hoe dan ook voelt de muziek van de Duitse Kurt Weill (1900-

1950) uit zijn ‘Dreigroschenoper’ (1928) nog steeds levendig en actueel. Zijn kritiek aan de 

corrupte kapitalistische gezelschap, invloeden van de jazz muziek en de uitgelaten sfeer van 

de salon en dans muziek vangen de ‘Zeitgeist’ van jaren twintig. De melodieën zijn ook de 

minder associeerden met klassieke muziek wel bekend en laten tot vandaag mensen mee 

neuriën en wippen. Muziek voor iedereen! 

.  
Kijkt u regelmatig op onze website: www.stichtingkleinoot.nl. 

 

 

http://www.stichtingkleinoot.nl/


 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht 

 

www.pknduivendrecht.nl 
 

ADRESSEN 

 

Predikant: ds. W.H. Brouwer, Burgemeester van Tienenweg 20  06 30 21 47 71 

 1111 CW Diemen  

 

KERKENRAAD EN WERKGROEPEN 

 

Voorzitter:                         dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen                        020 600 08 36 

Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN   020 695 74 03 

College van 

kerkrentmeesters:                mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17,  1115 GN       020 416 01 81  

Diaconie (secr.):               dhr. L.N. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 80 

Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

Kerkelijk bureau:                  mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                             020 695 74 03

  

  

 

OVERIGE ADRESSEN: 

 

Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

 

De Aanbouw:                       (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP  

 

Beheerder: VACATURE 

(voor inlichtingen  voor meer informatie: 

over verhuur van kerk  mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN          06 50 25 18 02 

en/of Aanbouw)                                                                                                                                    

                                                                                                                      

BANKREKENINGNUMMERS 

 

Diaconie:                                  NL92 INGB 0000515956  t.n.v.Diaconie Protestantse gemeenteDuivendrecht  

 

Kerk:                                         NL98 INGB 0000051703              t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht  

 

                                                 Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld 

 ‘vrijwillige bijdrage’, ‘collectes’, ‘De Kleine Kerk voor Allen’  

 

 

Redactie: ds. W.H. Brouwer, e-mail: whbrouwer@planet.nl 06 30 21 47 71 

 dhr. P. Cleveringa, e-mail: p.cleveringa@kpnmail.nl 020 690 67 99 

 mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

Verspreiding: mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

 

Als u “De Kleine Kerk voor allen” digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: whbrouwer@planet.nl 

 

 


