
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

49e jaargang, nr. 6 

 

juli-augustus 2023

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

2 juli ds. W.H. Brouwer 

16 juli ds. S. Lamsma   

30 juli              ds. A. Wessels  

 

6 augustus ds. S. Lamsma 

20 augustus ds. W.H. Brouwer 

   

3 september ds. W.H. Brouwer Heilig Avondmaal 

17 september ds. W.H. Brouwer Startzondag 

 

1 oktober ds. J. Ek 

15 oktober ds. W.H. Brouwer 

29 oktober ds. A. Wessels 

 

5 november ds. W.H. Brouwer Dankdag 

19 november ds. W.H. Brouwer,  Voleindingszondag 

  

 

 
Kostersteam 

 

Er is geen rooster voor de kosters voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster 

aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij  

Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
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Agenda: 
 

Donderdag 7 september 20.15 uur   Kerkenraad 

Vrijdag 22 september     Film in De Kleine Kerk 

Zondag 1 oktober     Stichting Kleinoot: Concert 

  (nadere informatie volgt in het kerkblad van september-oktober) 

  

 

 

TER GEDACHTENIS 

 

Op donderdag 6 april is overleden, Pieter Jelle Heidstra, in de leeftijd van 78 jaar. De 

crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 15 april in de aula van De Nieuwe 

Ooster te Amsterdam. Na afloop was er een condoleance-bijeenkomst in Grand Café 

Frankendael.  

“Het is zoals het is.” 

Maar het wordt nooit meer zoals het was. 

 

- - - - - - - 

 

Op woensdag 19 april is overleden Jantje Alwine de Boer – Van Gelderop (roepnaam Jenny) 

in de leeftijd van 91 jaar. Zij was sinds 22 april 2002 de weduwe van Adriaan de Boer. Jenny 

woonde al jarenlang in Berkenstede in Diemen, na vroeger lange tijd in Duivendrecht te 

hebben gewoond. De begrafenisplechtigheid heeft plaatsgevonden op woensdag 26 april in 

de aula van Begraafplaats Rustoord te Diemen. Na de teraardebestelling op Rustoord was er 

gelegenheid tot condoleren. 

Sterven doe je niet ineens, 

Maar af en toe een beetje. 

Je zegt “Ik ben wat moe.” 

Maar op een keer, 

Ben je aan je laatste beetje toe. 

 

- - - - - - - 

 

Op vrijdag 9 juni jl. is overleden Lily Sluijter (Lilian), in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde in 

Diemen, na eerder in Duivendrecht te hebben gewoond. Op het laatst verbleef ze in het 

hospice van de Hof van Sloten, in Amsterdam-West. De dienst van Woord en gebed is 

gehouden op vrijdag 16 juni, om 11.00 uur, in De Kleine Kerk. Na afloop van de dienst was er 

gelegenheid tot condoleren. De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.  

 

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 

Het was in het begin bij God. 

Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is niets ontstaan van wat bestaat. 

In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. 

Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. 

 

Johannes 1, 1-5 



 

3 

 

Bij de diensten 

 

NUMERI: OVER INDIVIDU, GEMEENSCHAP EN LEIDERSCHAP 

 

Op zondag 2 juli heb ik de serie over Numeri afgesloten met een dienst rond de zegen van 

Aäron. De serie begon vorig jaar op zondag 18 september met een dienst rond onder meer 

Numeri 9, over het vertrek van het volk van Israël vanaf de Sinaï, het begin van een reis die 

bijna veertig jaar zou duren. In oktober lazen we Numeri 1 over de vraag waarom de 

volkstelling door Mozes die daar en elders in Numeri beschreven wordt goed was en de 

volkstelling (I Kronieken 21) die koning David later zou uitvoeren niet. Bij Mozes gaat het 

erom dat iedereen gezien wordt en dat elk individu telt. Bij David ging het om het 

inventariseren van de macht van het collectief: wat voor een leger kan ik op de been 

brengen? Rabbijnen die tot deze conclusie zijn gekomen wijzen erop dat het woord voor 

‘tellen’ dat in Numeri gekozen wordt uitzonderlijk is en letterlijk betekent ‘de hoofden 

opheffen’. Het is dus geen anonieme telling, maar een persoonlijke telling. Hiermee is de 

kern aangegeven van waar het in het boek Numeri steeds om gaat: de ingewikkelde 

verhouding tussen het individu en de gemeenschap. Elk individu telt, maar samen moeten zij 

tot een rechtvaardige gemeenschap zien te komen die tot vrede leidt. In Numeri wordt veel 

geteld, en worden vele namen genoemd, maar dit heeft dus een achterliggende betekenis: 

het gaat om de ingewikkelde combinatie van individuele en gemeenschappelijke belangen 

en hoe daarmee om te gaan.  

 

Numeri beschrijft de periode waarin het volk Israël door de woestijn trekt, veertig jaar lang. 

Het is een periode van ervaren en leren onder moeilijke omstandigheden ter voorbereiding 

op het vormen van een gemeenschap in het beloofde land. Om die samenleving goed te 

kunnen houden is de Thora gegeven op de Sinaï (waar het boek Numeri deel van uitmaakt! - 

we moeten dus niet al te letterlijk-historisch lezen), maar er is nog heel veel wijsheid en 

organisatie voor nodig om die samenleving een kans te geven. Daarbij is er een spanning 

tussen de belangen van het individu en die van de gemeenschap. Individuele vrijheid is van 

veel betekenis in de Thora, maar deze vrijheid moet afgestemd worden met de belangen van 

de samenleving. Numeri gaat hierin verder en zoekt naar oplossingen om de belangen van 

verschillende groepen (stammen) binnen de samenleving met elkaar in harmonie te brengen.  

 

Goed leiderschap is nodig om dit alles in goede banen te leiden, en dat is een tweede 

hoofdthema in Numeri. Wat is goed leiderschap? Voor de reis door de woestijn is een ander 

type leider nodig dan voor vorming van een samenleving in Kanaän, vandaar dat Mozes niet 

meegaat de Jordaan over. Maar ook in de woestijn had Mozes het niet makkelijk. Hij moest 

leiding geven in zware omstandigheden en leren om te gaan met geklaag en conflicten 

binnen het volk. Daarbij kreeg hij te maken met mensen die de onvrede van het volk wilden 

gebruiken om zelf aan de macht te komen. Daarbij begon hij zelf geregeld eraan te twijfelen 

of hij wel de juiste leider was. Dankzij de steun van mensen om zich heen die hij kon 

vertrouwen heeft hij zijn taak toch kunnen volbrengen.  

 

De kwesties waarover het boek Numeri handelt zijn van alle tijden. Maar er is voor ons wel 

de hulp en wijsheid van rabbijnen door de eeuwen heen voor nodig om de in onze ogen 

misschien wat vreemde teksten te kunnen lezen en te begrijpen. Jonathan Sacks (1948 – 

2020) heeft veel van het werk van de rabbijnen verwerkt in zijn boek ‘Numeri, boek van de 
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woestijnjaren (in Nederlandse vertaling uitgegeven bij Skandalon, 2022) en aangevuld met 

eigen inzichten. Dit boek gaf mij veel inzicht en inspiratie om dit in de kerk zo verwaarloosde 

boek te leren waarderen. Ik ben ervan overtuigd dat de wijsheid van dit boek nog altijd van 

betekenis is voor ons omgaan met de vragen rond individu, gemeenschap en leiderschap. Ik 

hoop dat ik in het afgelopen seizoen iets daarvan heb kunnen overbrengen in de diensten 

rondom Numeri en dat u dit op het eerste gezicht vreemde boek ook met andere ogen bent 

gaan zien.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

Diensten in juli en augustus 

 

In het vervolg van juli en in augustus gaan Sierd Lamsma en Anton Wessels voor als 

gastpredikanten; op zondag 20 augustus hoop ik weer terug te zijn, en op zondag 3 

september vieren we het Heilig Avondmaal. Op 17 september volgt de ‘Startzondag’, als 

begin van het nieuwe seizoen.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

Vakantie 

 

Van 24 juli tot en met 19 augustus ben ik op vakantie. In dringende gevallen kunt u contact 

opnemen met mw. B. Schutte, tel. 695 74 03, of: 06 46 69 60 47 

In het geval dat u een predikant nodig hebt, weet zij wie er in die periode ter vervanging 

bereikbaar is. Ik wens u allen een mooie zomer! 

ds. Wim Brouwer 

 
 

De Kleine Kerk bestaat 100 jaar 
 

Op 17 oktober 1923 is de eerste steen gelegd van de toen nog Nederlandsch Hervormde 

Kerk te Duivendrecht, waarna de kerk op 10 april van het volgende jaar in gebruik werd 

genomen. Dit alles betekent dat De Kleine Kerk 100 jaar bestaat!  

Dit bijzondere feit wil de kerkenraad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hopen we 

op zaterdagmiddag 14 oktober met een feestelijke  bijeenkomst en een receptie en op 

zondag 15 oktober met een mooie dienst deze bijzondere verjaardag te vieren. 

Er is een kleine commissie gevormd die dit feest gaat voorbereiden met o.a. een uitgave van 

een herdenkingsboek. 

 

Graag nodigen wij u uit om deze bijzondere gebeurtenis met ons mee te vieren. Voor de 

organisatie is het fijn om te horen of u van plan bent om te komen. Mocht u (email)adressen 

kennen van gemeenteleden die hier vroeger gewoond hebben, wilt u die dan aan ons 

doorgeven, zodat we ook hen kunnen uitnodigen?. 

U ontvangt in september een gedetailleerd programma. 

 

Met vriendelijke groet, 

Gerie Bouman - Meini Blom - Loes Booij - Charles Ek - Wim Brouwer - Jos Michielsen 

Info en contact: jubileum@pknduivendrecht.nl of 06 502 51 802. 

mailto:jubileum@pknduivendrecht.nl
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De toekomst van De Kleine Kerk:  

     een update van de stand van zaken  
 

Op zondag 4 juni jl. hebben we met elkaar weer een waardevol gemeenteberaad gehouden. 

Een belangrijk onderdeel hiervan was om de gemeente bij te praten over de stand van zaken 

over onze toekomst als Kleine Kerk. Voor wie daar niet bij was, volgt hier een kort verslag 

wat er daarbij is besproken. 

Tijdens dit gemeenteberaad heb ik als voorzitter, samen met onze kerkrentmeester Gerie 

Bouman, een overzicht van de ontwikkelingen rondom de vorming van een huisgemeente. 

Waarom willen we ook al weer een huisgemeente vormen? Aangezien Ds. Wim Brouwer 

eind 2025 met emeritaat gaat en we te klein zijn om een opvolger te kunnen aanstellen, 

hebben we in oktober 2021 al met elkaar de mogelijkheden besproken hoe we zonder 

predikant verder zouden kunnen. Het scenario waar toen voor is gekozen, is om te 

onderzoeken wat het zou inhouden als we huisgemeente zouden worden bij de Protestantse 

kerk van Amsterdam (PKA); in die constructie kunnen we namelijk de administratieve lasten 

en verantwoordelijkheid neerleggen bij de PKA, maar kunnen we zelf onze kerkdiensten en 

activiteiten nog blijven organiseren. Een huisgemeente kan in principe ook nog steeds 

beschikken over een eigen kerkgebouw, mits dat goed exploiteerbaar is. Dat laatste is voor 

ons een belangrijk uitgangspunt, omdat we zolang mogelijk onze mooie Kleine Kerk willen 

behouden voor kerkdiensten en andere  levensbeschouwelijke bijeenkomsten. Op basis van 

het gemeenteberaad van 18 september 2022 hebben we de PKA naar de voorwaarden 

gevraagd waaronder wij huisgemeente bij hun kunnen worden, waarin we twee fases 

onderscheiden:  

• Fase 1: tot eind 2025: Huisgemeente bij de PKA met ons eigen kerkgebouw en 

predikant 

• Fase 2: Vanaf 2026: Zonder predikant verder als huisgemeente, maar zo lang 

mogelijk met ons eigen kerkgebouw en liefst met een pastoraal/kerkelijk werker voor 

een aantal uur per week. 

In februari dit jaar ontvingen wij het bericht van de PKA dat we kunnen toetreden als 

huisgemeente, maar tot onze verrassing zonder ons kerkgebouw. Kennelijk is het onderhoud 

van het gebouw een te groot obstakel voor de PKA. Dit betekent dat we nu onverwachts in 

een nieuwe fase terecht zijn gekomen, waarbij we moeten kijken of we de kerk kunnen 

verkopen aan een derde partij en het vervolgens kunnen terug huren voor eigen gebruik. De 

kerkenraad heeft hiervoor diverse opties overwogen. Het meest haalbare scenario lijkt om 

het kerkgebouw onder te brengen in een (eigen) stichting, die de kerk gaat exploiteren en 

van wie wij het, als huisgemeente van de PKA, weer terug huren. Gerie gaf in een heldere 

uiteenzetting dat dit financieel gezien binnen de mogelijkheden ligt. Belangrijk in die 

constructie is wel dat er een parttime beheerder wordt aangesteld om het gebouw te 

onderhouden en de verhuur te vergroten. Dat is namelijk iets dat we momenteel met het 

kleine aantal vrijwilligers niet meer zelf kunnen doen. Bovendien vergt een goede exploitatie 

van de Aanbouw een flinke renovatie om het gebouw aantrekkelijker te maken voor de 

verhuur; deze renovatie kan betaald worden uit de winst die we hebben behaald bij de 

verkoop van het appartement op Waddenland. Indien we op deze manier een sluitende 

exploitatie krijgen, kan op termijn overwogen worden om het kerkgebouw te laten overnemen 

door Stadsherstel; deze stichting draagt langdurige zorg voor het groot onderhoud van 

monumentale panden, zoals het onze.  
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In aanloop naar het opzetten van een stichting die de kerk en Aanbouw zou kunnen 

exploiteren, is inmiddels gesproken met Michiel Hateboer. Hij is lange tijd directeur van 

theater De Omval in Diemen geweest en draagt, als inwoner van Duivendrecht, de cultureel-

maatschappelijke activiteiten van de Kleine Kerk een warm hart toe. Hij is bereid om, in nauw 

overleg en samenwerking met de kerkenraad, gezamenlijk een stichting op te zetten. Deze 

stichting zou de kerk en Aanbouw dan kunnen overnemen en zorg kunnen dragen voor de 

exploitatie ervan; dit zou uiteindelijk dan ook de toetreding van onze kerk als huisgemeente 

bij de PKA mogelijk maken. In de komende maanden gaat de kerkenraad deze plannen 

verder uitwerken en wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn of belangrijke stappen genomen 

moeten worden, zullen we u als gemeenteleden hierin weer meenemen via een 

gemeenteberaad.  

We hopen u hiermee in ieder geval voorlopig te hebben voorzien van de nodige informatie 

omtrent onze inspanningen voor de toekomst van onze kerk. Mocht u meer informatie willen, 

schroom dan niet om met mij of een van de andere leden van de kerkenraad contact op te 

nemen. 

 

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad, 

 

Martijn Nolte 

 

 

 

 

Deeldoosjesactie 2023 
 

Opbrengst Deeldoosjes 

 

De deeldoosjesactie van de Veertigdagentijd heeft het volgende bedrag opgeleverd:  

 

€367,95 

 

Wat een fantastisch mooi bedrag! 

 

Het ingezamelde geld wordt geschonken aan stichting Jarige Job (www.stichtingjarigejob.nl). 

De stichting helpt kinderen die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat er thuis geen geld 

voor is. Zij voorzien gezinnen van verjaardagsboxen die alles bevatten voor het vieren van 

een onvergetelijke verjaardag, thuis en op school. 

 

Allen veel dank voor het meedoen aan deze actie! 

 

Met een groet namens de diaconie, 

 

Esther Nolte 
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Collectedoelen voor de girale collectes in de maanden juli 

en augustus 2023 
 
In deze rubriek geven wij een overzicht van de bestemming van de diaconale collectes van 

de maanden juli en augustus van 2023. Tijdens de dienst zal  bij de mededelingen de liturg 

melding maken van het doel van de betreffende collecte en van  de doelstelling van de 

doelgroep. Er wordt tijdens de dienst niet gecollecteerd, maar achterin de kerk vindt u 

collectezakken met de opschriften  “Diaconie” en “Kerk”. In deze laatste ontvangen we graag 

uw bijdrage aan de kosten van kerkgemeente en kerkgebouw.  In de zak voor de Diaconie 

kunt u een bijdrage geven voor het in de dienst genoemde doel. Daarnaast  is er de 

mogelijkheid om  giraal  bij te dragen. Er staan twee bankrekeningen voor open. Voor een 

bijdrage aan de onkosten van de kerkgemeente gebruikt u de bankrekening van de 

Protestantse gemeente Duivendrecht, IBAN NL98 INGB 0000051703 en voor de  diaconale 

doelen die van  de  Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht , nummer NL92 INGB 

0000515956. Bij dit laatste kunt u het specifieke doel van uw gift aangeven. Als u alleen 

“collectes” vermeldt wordt Uw bijdrage gelijk verdeeld over alle hieronder besproken doelen. 

Als u evenwel de besteding van uw geld tot een specifiek doel wil beperken kunt u dit bij de 

overschrijving kenbaar maken en dan wordt het complete bedrag van uw storting aan het 

betreffende doel toegezonden.  

In de maanden juli en augustus van 2023 zijn de collectes bestemd voor de volgende 

doelen: 

 

 2 juli    Werkgroep Diaconie 

 16 juli    Red een Kind 

 30 juli    Stoelenproject  

 6 augustus   World Vision 

 20 augustus    Voedselbank Diemen 

 3 september   Werkgroep Diaconie 

 

Hieronder geef ik van elke genoemde doelgroep kort aan op  welke maatschappelijke 

problemen de betrokken instelling zich wil richten en waar op internet meer informatie over 

deze organisatie te vinden is: 

 

De stichting Red een Kind stelt zich een toekomst zonder armoede voor elk kind ten  doel. 

Een kind krijgt kansen voor de toekomst als hij of zij gezond is, goed onderwijs krijgt, zich 

sociaal en emotioneel ontwikkelt en een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen heeft. De 

stichting richt zich op omstandigheden en gebieden waar kwetsbare kinderen in een 

noodsituatie verkeren. Er is bijvoorbeeld een natuurramp geweest, waardoor er niets meer 

is. Dan  worden gezinnen geholpen om te overleven door het verstrekken van voedsel, 

drinkwater en medische hulp. Zodra de situatie voor de kinderen stabiel en veilig is,  wordt 

samen met de ouders een begin gemaakt met opbouwen. Door de vaardigheden die de 

ouders leren kunnen ze zelfstandig verder, om zo ook zelf zorg te kunnen dragen voor de 

toekomst van hun kinderen. Op dit moment strijdt de stichting tegen armoede in Kenia, 

Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo (DRC) en India. Daarnaast wordt 

wereldwijd  hulp geboden aan  kwetsbare kinderen in noodsituaties.   

Voor meer info zie https://www.redeenkind.nl/ 

. 

https://www.redeenkind.nl/
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Het Stoelenproject is een laagdrempelige opvang voor mensen die dak- en/of thuisloos zijn 

in Amsterdam. Iedere avond van 15 september tot en met 30 april wordt onderdak, eten en 

drinken geboden aan 50 daklozen. Ieder seizoen zijn dat weer 10.000 overnachtingen van 

mensen die anders geen dak boven hun hoofd zouden hebben gehad. Het project kreeg al 

bij de oprichting haar huidige naam. Bij de oprichting van het Stoelenproject beschikte men 

niet over de benodigde vergunningen en financiële middelen om bezoekers op matrassen te 

mogen laten overnachten. Zij sliepen daarom op tegen elkaar geschoven stoelen. De naam 

is zo gelaten, ook toen er matrassen kwamen waarop wordt overnacht. Voor meer info zie: 

https://www.stoelenproject.nl/. 

 

World Vision is een christelijke organisatie die wereldwijd hulp biedt aan kinderen in 

noodsituaties. Op dit moment wordt hulp geboden aan kinderen uit Oekraïne, Syrië, 

Afghanistan, Democratische Republiek Congo, Zuid Soedan, Mali, Honduras en Filipijnen. 

Samen met lokale organisaties voorziet de stichting in basisbehoeften en voorzieningen, 

zoals: voedsel, schoon water, onderdak en gezondheidszorg, kindvriendelijke 

opvangplekken, waar kinderen echt kind kunnen zijn, beschermd worden en psychosociale 

steun krijgen om trauma’s te verwerken. Belangrijke doelstellingen zijn ook het voorkomen 

van (seksueel) geweld en uitbuiting, en het bieden van bescherming en herstel voor 

slachtoffers daarvan. Er wordt steun en trainingen gegeven  voor gezinnen om veerkrachtig 

en zelfvoorzienend te worden en onderwijs wordt verzorgd zodat de kinderen hun potentie 

ten volste kunnen benutten. Voor meer info zie  https://www.worldvision.nl/ . 

 

De collecte voor de Voedselbank in Diemen is dit jaar de tweede van in totaal 3 

inzamelingen voor de organisatie die ook voorziet in de voedselvoorziening aan behoeftige 

inwoners van Duivendrecht. Onze gemeente onderscheidt zich vermoedelijk niet van andere 

waarvan bekend is dat door de huidige prijsontwikkeling het aantal hulpzoekenden bij de 

voedselbanken sterk toeneemt en het moeilijker wordt om aan de dringende vraag te 

voldoen. Daarom vragen we dit jaar driemaal om Uw noodzakelijke bijdrage.   

Voor meer info zie: https://www.voedselbank-diemen.nl/over.html  

 

Met dank voor uw bijdrage, 

 

Lennart Bouman, werkgroep Diaconie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stoelenproject.nl/
https://www.worldvision.nl/
https://www.voedselbank-diemen.nl/over.html
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Financiën en beheer    
 

De Kerkenraad heeft de jaarrekening 2022 van onze kerkelijke gemeente en van de diaconie  

goedgekeurd, nadat de kascontrolecommissie de administratie en jaarrekeningen heeft 

gecontroleerd en akkoord heeft bevonden.  

 

De staat van baten en lasten van de kerk over 2022 sluit met een tekort van € 44.180. Er 

was een tekort begroot van € 44.780. Dit is exclusief de opbrengst van de verkoop van het 

appartement op Waddenland. 

De opbrengsten uit levend geld (vrijwillige bijdragen en collecten) bedroeg € 31.980 tegen 

een begroot bedrag van € 30.000. De uitgaven en kosten bedroegen € 68.187 excl. mutatie 

in de voorzieningen onderhoud. 

Met ingang van 2022 is de predikant Wim Brouwer voor 50% verbonden aan onze gemeente 

en 50% aan de gemeente Diemen. In april 2022 is hij verhuisd van Waddenland naar een 

etage in pastorie in Diemen. 

In de loop van 2022 is besloten het appartement op Waddenland, dat als werkplek voor de 

predikant gebruikt werd, te verkopen. Op 29 november 2022 werd de koopakte getekend met 

een verkoopprijs van € 305.000. Het appartement stond voor € 235.000 op de balans. 

Conform de aanbevelingen van CCBB (Classicaal College voor Behandeling van 

Beheerszaken) werd in 2022 een bedrag van € 70.000 toegevoegd aan 

onderhoudsvoorzieningen op de balans. Deze reserve kan o.a. ingezet worden bij de 

renovatie van de bovenverdieping en noodzakelijke aanpassingen in De Aanbouw om deze 

voor verhuur beter geschikt te maken. Zie het stuk op pagina 5 over het gemeenteberaad. 

Door de verkoop is een ruimere liquiditeitspositie ontstaan.  

 

Voor de diaconie is het jaar 2022 financieel voorspoedig voorlopen. De opbrengsten van de 

vooral girale collecten bedraagt € 5.205, dat is ruim € 1.000 hoger dan begroot. Dat is ook de 

reden dat de diaconie met een positief saldo van € 1.811 het boekjaar 2022 afsluit.  

Als gevolg van de ANBI (goede doelen) status is zowel de kerk als de diaconie verplicht een 

verkorte staat van baten en lasten te publiceren op de website van de kerk. Bij het tabblad 

De Kerk op de website ziet u als u naar beneden scrolt een hoofdstuk Diaconie en ANBI en 

Kerk en ANBI. U vindt hier de jaarrekeningen van het afgelopen jaar en vijf voorgaande 

jaren. 

https://www.pknduivendrecht.nl/jaarrekening-kerk-2022/ 

https://www.pknduivendrecht.nl/jaarrekening-diaconie-2022/ 

 

Vriendelijke groet, 

Gerie Bouman 

 

 

 

 

https://www.pknduivendrecht.nl/jaarrekening-kerk-2022/
https://www.pknduivendrecht.nl/jaarrekening-diaconie-2022/
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Het seizoenprogramma: een terugblik 

Voor het eerst sinds de corona-periode hebben we in De Kleine Kerk weer een volledig 

seizoenprogramma kunnen uitvoeren, met films en avonden over diverse onderwerpen. We 

sloten het seizoen af met een interessante en goed bezochte debatavond over het thema: 

‘Hoe groot is de impact van Big Tech op de democratische rechtsstaat’, geleid door Martijn 

Nolte en met als gastspreker prof. Reijer Passchier.  

Een andere gastspreker was Andreas Wöhle, predikant bij de Evangelisch Lutherse 

Gemeente te Amsterdam, die op 1 maart boeiend vertelde over het leven en werk van de 

theologe Dorothee Sölle (1929 – 2003). Zelf heb ik in het najaar aandacht gegeven aan een 

andere theoloog, Miroslav Volf (*1956). Hoewel hij als één van de belangrijkste theologen 

van deze tijd geldt, is hij in de kerken bij maar weinigen bekend, heb ik de indruk. Veel 

aandacht besteedt hij in zijn werk aan de positieve en negatieve aspecten van globalisering 

op bijvoorbeeld religieus gebied, maar ook in sociaal-maatschappelijke zin.  

Johan Sturm was in de afgelopen jaren een vaste gast, door zijn medewerking aan avonden 

over popmuziek, maar de geplande tweede avond over ‘treinmuziek’ moest uitgesteld 

worden. Op 13 januari van dit jaar is het gelukt om dit programma, zeker zo leuk als het 

eerste deel in 2019, alsnog uit te voeren.  

Ook het vervolg van een avond over jazz in 2019 onder leiding van Lennart Bouman en met 

medewerking van mij, heeft op zich moeten laten wachten, maar op 17 november is dit 

gerealiseerd, deze keer over de invloed van jazz op klassieke muziek. Het werd een 

boeiende en gevarieerde avond, waarin we muziek van bijvoorbeeld Sydney Bechet, Louis 

Armstrong, Duke Ellington en Django Reinhardt hoorden naast muziek van onder meer 

Strawinsky en Debussy uit Europa en van Charles Ives, William Grant Still en Leonard 

Bernstein uit de Verenigde Staten.  

Er waren twee avonden over opera’s die op sprookjes gebaseerd waren, de in de Nationale 

Opera vorig jaar uitgevoerde ‘Königskinder’ van Engelbert Humperdinck en later de ‘The 

Snow Queen’ (sprookje van Hans Christian Andersen), van Hans Abrahamsen, in Nederland 

alleen in concertante vorm uitgevoerd.   

Op twee avonden over Prometheus, een figuur uit de Griekse mythologie, die het vuur van 

de goden stal en aan de mensen gaf, werden muziek, literatuur, beeldende kunst, theologie 

en filosofie met elkaar gecombineerd. Met als terugkerende vraag of de gave van het vuur 

(en alle mogelijkheden die daaruit voortkwamen) nu een zegen voor de mensheid is 

geweest, of een vloek.  

Muziek speelde op veel avonden en belangrijke rol: de 150e geboortedag van de Engelse 

componist Ralph Vaughan Williams was aanleiding om een avond aan zijn leven en werk te 

besteden. Hij componeerde in bijna alle genres, ook voor de kerk, waardoor we zijn naam 

zelfs in het Liedboek aantreffen. Zijn ervaringen in de Eerste Wereldoorlog hadden veel 

invloed op zijn muziek, met niet zelden een melancholiek en soms schrijnend karakter. 

Door de oorlog in Oekraïne is de muziek van Valentyn Silvestrov (In 1937 in Kyiv geboren) in 

bredere kring bekend geworden en zijn er verschillende opnames van zijn composities 

verschenen. Zijn muziek wordt gekenmerkt door een meestal langzaam tempo, met een 

vaak mysterieus en dromerig karakter en met verwijzingen naar muziek van vroeger, van 

bijvoorbeeld Mozart en Mahler. Daarnaast hoorden we invloeden van de muziek van de 
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Oosters-orthodoxe kerken. We hoorden delen van zijn kamermuziek en koorwerken (o.a. de 

‘Prayer for Ukraine’ en het ‘Onze Vader’), en een deel uit zijn vijfde symfonie.  

Over het hele seizoen verspreid konden we verschillende films zien (Twelve Angry Men, 

Capharnaüm, Melancholia en Nomadland) waarvan de nabesprekingen, onder leiding van 

Martijn Nolte en mij, elke keer de moeite waard leken.  

We zijn blij dat veel bezoekers De Kleine Kerk opnieuw wisten te vinden, en met een 

gemiddelde van ruim 20 bezoekers per avond kunnen we teugkijken op een geslaagde 

‘doorstart’ van het seizoenprogramma. Ook Stichting Kleinoot, met wie het programma van 

de kerk altijd wordt afgestemd, was weer helemaal terug met 6 concerten en een gemiddelde 

van ruim 30 concertbezoekers. Met dank aan iedereen die daar inhoudelijk en praktisch aan 

heeft meegeholpen!  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

ALZHEIMER CAFÉ 

Op donderdag 8 juni werd het seizoen 2022/2023 afgesloten met een bijzonder mooi 

optreden van Remco&Richard, een muzikaal duo met zang van Remco van der Weerdt met 

gitaarbegeleiding van Richard Marsden.  

 

In de maanden juli en augustus zijn er geen bijeenkomsten. Het nieuwe seizoen begint 

met een avond op donderdag 14 september met als thema ‘Dementie of 

vergeetachtigheid’. Er zijn verschillen tussen vergeetachtigheid en dementie. ‘Normale’ 

geheugenklachten verstoren het dagelijks leven niet. Je kunt dan bijvoorbeeld even niet op 

iemands naam komen. Maar je weet wel precies wie je bedoelt. Bij dementie zijn de klachten 

vele malen erger. Arts-onderzoeker Diederik de Leeuw en neuropsycholoog Lisa Waterink, 

beide werkzaam bij het Alzheimercentrum VUmc, komen ons hierover vertellen. Er is ruim 

gelegenheid om vragen te stellen.  

 

Datum:  Donderdag 14 september  

Plaats:              Grand Café Frankendael, Middenweg 116 

Tijd:   De deur opent op 19.30, we starten om 20.00 en om 21.30 sluiten we af. 

Toegang:        Gratis, inclusief koffie of thee 

Contact:           Femke Schuiling van Dynamo – 06 38 77 75 78  

  E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

mailto:fschuiling@dynamo-amsterdam.nl


Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht.nl 
 

ADRESSEN 

 

Predikant: ds. W.H. Brouwer, Burgemeester van Tienenweg 20  06 30 21 47 71 

 1111 CW Diemen 

 

KERKENRAAD EN WERKGROEPEN 

 

Voorzitter:                         dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen                        020 600 08 36 

Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN   020 695 74 03 

College van 

kerkrentmeesters:                mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN       020 416 01 81 

Diaconie (secr.):               dhr. L.N. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 80 

Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

Kerkelijk bureau:                  mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                             020 69574 03  

 

 

OVERIGE ADRESSEN: 

 

Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

 

De Aanbouw:                       (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP 020 690 88 79 

 

Beheerder: VACATURE 

(voor inlichtingen  voor meer informatie: 

over verhuur van kerk  mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN          06 50 25 18 02 

en/of Aanbouw)                                                                                                                                    

                                                                                                                      

BANKREKENINGNUMMERS 

 

Diaconie:                                  NL92 INGB 0000515956  t.n.v.Diaconie Protestantse gemeenteDuivendrecht  

 

Kerk:                                         NL98 INGB 0000051703              t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht  

 

                                                  Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld 

 ‘vrijwillige bijdrage’, ‘collectebonnen’, ‘De Kleine Kerk voor Allen’  

 

Redactie: ds. W.H. Brouwer, e-mail: whbrouwer@planet.nl 06 30 21 47 71 

 dhr. P. Cleveringa, e-mail: p.cleveringa@kpnmail.nl 020 690 67 99 

 mw. N. Schutte, e-mail: nora.ejm.schutte@gmail.com 020 699 80 90 

 mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

Verspreiding: mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

 

Als u “De Kleine Kerk voor allen” digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: whbrouwer@planet.nl 

 

 


