
  De Kleine Kerk voor allen 
 

 

50e jaargang, nr. 3 

 

januari – februari 2024 

              

 

 

 

Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  

 7 januari ds. W.H. Brouwer 

21 januari ds. S. Lamsma  

 

  4 februari ds. W.H. Brouwer 

18 februari ds. W.H. Brouwer Eerste zondag veertigdagentijd 

   Heilig Avondmaal; gezamenlijke maaltijd 

 

  3 maart ds. W.H. Brouwer 

17 maart ds. A. Wessels   

28 maart ds. W.H. Brouwer 19.30 uur Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

29 maart ds. W.H. Brouwer 19.30 uur Goede Vrijdag met teksten en muziek 

30 maart         ds. W.H. Brouwer 19.30 uur Stille Zaterdag 

31 maart ds. W.H. Brouwer Pasen, Paasontbijt om 8.30 uur 

   

  7 april ds. R.J. Bakker 

21 april ds. W.H. Brouwer 

 

  5 mei ds. W.H. Brouwer 

19 mei ds. C. Verkerk  Pinksteren 

 

  2 juni ds. W.H. Brouwer Zondag Trinitatis, Heilig Avondmaal, Afsluiting seizoen 

   Gezamenlijke maaltijd 

 

 
Kostersteam 

 

Er is geen rooster voor de kosters voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster 

aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij  

Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: p.cleveringa@kpnplanet.nl 
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Agenda: 
 

Zaterdag 6 januari vanaf 16.00 uur   Nieuwjaarsreceptie  

Maandag 8 januari     Kerkenraad 

Vrijdag 12 januari     Film: Shine 

Donderdag 18 januari     Muziek: Rachmaninoff 

Zondag 28 januari 15.00 uur    Stichting Kleinoot: Noëlle Drost sopraan 

           Katie Yao Morgan piano 

Donderdag 1 februari     Kerkenraad 

Vrijdag 2 februari     Film: Drive my car 

Donderdag 15 februari    Underground Railroad 

Donderdag 29 februari    De nadagen van het christendom 

Zondag 3 maart 15.00 uur    Stichting Kleinoot: Pianokwartet: Mozart 

 

  

 

Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven  

Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk. 

 

 

Bij dit kerkblad 
 

Kerstbrief 

Op pagina 3 en volgende vindt u de overdenking van de kerstnachtdienst in de vorm van een 

brief van Maria aan Elisabeth. 

 

Gastpredikanten 

Zoals eerder in de werkgroep eredienst besloten zijn er meer gastpredikanten uitgenodigd 

voor diensten waarin niet onze eigen predikant voorgaat. U vindt hun namen bij de diensten 

op de voorpagina. 

 

Activiteiten 

Er staan veel activiteiten op de agenda hierboven. Verderop in het blad vindt u een uitvoerige 

beschrijving. 

 

Gratis Boodschappenpakket 

Bij supermarkt PLUS kunt u weer sparen voor het Gratis Boodschappenpakket ter waarde 

van ruim € 55. Al enkele jaren verzamelt de diaconie niet gebruikte bonnen en spaart op 

deze manier pakketten bij elkaar voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken. Vorig jaar 

zijn er zo ruim 25 pakketten verspreid.  

Wilt u wel sparen en gebruikt u de bonnen niet zelf, doe ze dan in de brievenbus bij Cobi 

Groeneveld, Rijksstraatweg 71. U hoeft de bonnen niet op te plakken. De actie duurt tot en 

met 24 februari. Alvast veel dank! 

Meer informatie kunt u krijgen bij Cobi Groeneveld, tel. 020-6954289 
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Brief van Maria aan Elisabeth 
 

Bethlehem, 7 januari  

 

Lieve Elisabeth, 

 

Allereerst het goede nieuws: ik heb in Bethlehem een zoon gekregen en heb hem Jezus 

genoemd. Hij maakt het goed, en ik ook. Jozef zorgt met veel toewijding voor ons. We 

proberen nu uit te rusten. De reis naar Bethlehem viel niet mee. We kwamen er aan toen het 

al bijna donker was en hoopten een goede slaapplaats te vinden. Maar er was maar één 

herberg en de herbergier beweerde dat hij helemaal vol zat. Of dat waar was, weet ik niet: ze 

deden niet erg aardig tegen ons. Dat we uit Galilea kwamen zal niet hebben geholpen: ze 

hebben het daar niet zo op Galileeërs. Iemand zei dat er even buiten Bethlehem een plek 

was waar herders bij slecht weer hun schapen soms brachten, daar zouden we kunnen 

verblijven. We werden wel gewaarschuwd voor de herders die daar in de velden van 

Bethlehem rondliepen, het zou nogal ruw volk zijn.  

 

We vonden de plek en het was heel armoedig, maar er lag stro en er was een waterput. We 

konden er een vuurtje maken en ons warm houden. In die moeilijke omstandigheden is 

Jezus geboren, maar gelukkig ging dat allemaal goed.  

 

Met de geboorte van Jezus werd alles beter. Tot onze verbazing kwamen er herders op 

bezoek, die beweerden van een engel te hebben gehoord dat Jezus was geboren. Misschien 

was het dezelfde engel die mij verteld had dat Jezus geboren zou worden. Ze kwamen ons 

feliciteren en hielpen ons met van alles en zorgden ook voor eten. Die herders waren veel 

aardiger dan de inwoners van Bethlehem, die ons liever zagen gaan dan komen. Ze zeiden 

ook dat de engel hun verteld had dat Jezus een heel bijzonder kind was, dat van grote 

betekenis zou zijn voor het volk en voor de wereld en dat hij vrede zou brengen. Dat had die 

engel ook tegen mij gezegd. 

 

We besloten nog een paar dagen te blijven op die plek en kregen toen onverwacht bezoek 

van een karavaan uit het verre oosten. Het waren wijze geleerden, met een groot gevolg. Ze 

vertelden dat zij de sterren bestudeerden. Ze hadden in het westen een bijzondere ster 

gezien en daaruit opgemaakt dat er een heel belangrijke koning geboren was. Ze waren 

eerst naar Jeruzalem gegaan, maar daar wist niemand iets van een koningskind.  

Koning Herodes vond het allemaal nogal verdacht. Hij liet priesters en schriftgeleerden 

komen uit de tempel van Jeruzalem. Die zeiden, dat áls er zo’n bijzonder koningskind 

geboren was, dat het dan volgens de profeet Micha in Bethlehem moest zijn. Toen zijn de 

geleerden doorgereisd naar Bethlehem, mede op aandringen van Herodes.  

 

De herbergier in Bethlehem zag hoe rijk ze waren en wilde ze graag ontvangen in zijn 

herberg die plotseling niet meer zo vol was. Maar ze bedankten daarvoor en wilden meteen 

door naar onze plek, want ze hadden gehoord dat daar een kind geboren was. Ze brachten 

ons in verlegenheid met heel kostbare, maar niet zo praktische cadeaus, goud, wierook en 

mirre. Maar ze zeiden dat dat was wat je aan een koning moest geven.   
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Al had ik meer aan de praktische cadeaus van de herders, het gaf me wel te denken. Zo’n 

kwetsbaar kind, onder zulke moeilijke omstandigheden geboren, zonder paleis, zonder huis 

zelfs, die zagen zij als een koning? Kan een kind een koning zijn? 

 

Misschien was dat wat de engel bedoeld had, maar toch, wat moet ik me daarbij nu 

voorstellen?  

 

Het maakte me ook bang: want als mijn kind zo belangrijk wordt, dan zal hij tegengewerkt 

worden. Als hij vrede zal brengen, zoals de engel beweerde, zal niet iedereen daar blij mee 

zijn. Je zou denken van wel: wie wil er nu geen vrede? Maar altijd zijn er weer mensen en 

groepen die belang hebben bij oorlog. Mensen die bang zijn om hun macht te verliezen en 

die ten koste van anderen proberen vast te houden. Wat zullen ze mijn kind wel niet kunnen 

aandoen, als hij werkelijk een koning van vrede wil zijn? 

 

De volgende dag maakte Jozef mij wakker en zei dat hij gedroomd had van een engel die 

hem zei dat ze naar Egypte moesten vluchten, omdat Herodes op zoek was naar het 

koningskind over wie de wijze geleerden hem verteld hadden, en dat hij het kind wilde 

doden. Ik schrok ontzettend. Begon het dan nu al? Werd Jezus nu al bedreigd door de 

machten van deze wereld? Hoe is dat mogelijk? 

 

We hebben besloten om inderdaad naar Egypte te gaan: tot nu toe klopte alles wat de 

engelen zeiden, dan zal dit ook wel kloppen. We zullen dus voorlopig nog niet naar Galilea 

terugkeren en elkaar dus een tijd niet zien. Maar zodra alles weer veiliger lijkt, hoop ik dat we 

elkaar weer kunnen ontmoeten. 

 

Ik denk dat als we willen weten hoe het gaat met de wereld, we dat kunnen aflezen uit hoe 

de wereld met kinderen omgaat.  

 

Vrede op aarde is nog ver weg, als kinderen gehinderd worden om in vrijheid en in veiligheid 

op te groeien.  

Vrede op aarde is nog ver weg, als het leven van kinderen voor de machtigen geen reden is 

om af te zien van het voeren van oorlogen waarbij kinderen omkomen of voor hun leven 

beschadigd worden. 

Vrede op aarde is nog ver weg, als we niet in het wonder van elk nieuwgeboren kind iets van 

God herkennen. 

Vrede op aarde is nog ver weg, als we niet elk kind liefhebben als een geschenk van God 

aan ons en aan de wereld. 

Vrede op aarde is nog ver weg, als we niet in staat zijn om elk kind in vrede te ontvangen en 

welkom te heten in deze wereld. 

 

Intussen hoop ik dat mijn kind, ondanks alle weerstand, ook liefde zal ontmoeten en vreugde, 

troost en vrede zal kunnen brengen aan velen. 

Ik ben nu een beetje aan het preken, geloof ik, maar je zult me begrijpen. Jij hebt intussen 

genoeg zorgen om jouw kind, Johannes. Ik hoop dat het goed met jullie gaat en zal in Egypte 

aan jullie blijven denken. Ik hoop dat we elkaar gauw weer zullen zien in Galilea. 

 

Lieve groeten, ook namens Jozef, en ook aan Zacharias, 

je toegewijde nicht, Maria 
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Bij de diensten 

 

Op de eerste zondag in het nieuwe jaar, zondag 7 januari lezen we Genesis 1,3-5 

en 14-19 in combinatie met Matteüs 2, 1-12, het verhaal over de Wijzen uit het 

Oosten. 

 

Op zondag  21 januari gaat ds. S. Lamsma voor. 

 

Op zondag 4 februari lezen we verder in het boek Genesis.  

 

Zondag 18 februari is de eerste zondag van de veertigdagentijd, de 

voorbereidingstijd voor Pasen. In deze dienst vieren we het Heilig Avondmaal. Na de 

dienst is er een gemeenschappelijk maaltijd. 

We lezen uit Genesis 3, over de verdrijving van Adam en Eva uit de Hof van Eden en 

uit Marcus 1 over Jezus’ verzoeking in de woestijn. Adam en Eva hebben 

toegegeven aan de verzoeking om het gebod van God te negeren; Jezus geeft niet 

toe aan de verzoekingen waarmee de duivel hem in de woestijn (de wereld buiten de 

Hof van Eden!) confronteert. Een teken van herstel: Jezus geeft gehoor aan de Thora 

en niet aan de wetten van het recht van de sterkste. 

  

Op zondag 3 maart lezen we onder meer het slot van het verhaal van Noach, in 

Genesis 9. Het duistere verhaal van de zondvloed eindigt met het hoopvolle teken 

van de regenboog. Het is een teken van de belofte van God om de mensheid niet te 

vernietigen. God, van zijn kant, kiest voor het leven. Maar wat kiest de mens? Het 

slot van Genesis 9 geeft aan dat dat nog niet zo vanzelfsprekend is, met een 

dissonante passage die op vreemde wijze later een rol zou spelen in pogingen om 

slavernij te rechtvaardigen.  

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 

 

Vakantie 
 

Van vrijdag 19 januari tot en met zondag 28 januari ben ik met vakantie. Tijdens mijn afwe-

zigheid kunt u in dringende gevallen contact opnemen met Brigitte Schutte,  

tel. 06 46 69 60 47 .  

 

ds. Wim Brouwer 
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Jubileum donatie van de Diaconie 
 

De Werkgroep Diaconie heeft aan de viering van het 100-jarig jubileum van de Kleine 

Kerk van Duivendrecht luister willen bijzetten door het geven van een substantiële 

donatie aan één of meer van haar al eerder gesteunde doelgroepen. Na rijp beraad 

is gekozen voor een gift van € 100.- aan alle door ons in de laatste 12 jaar (m.u.v. 

2021, vanwege corona) door een diaconie collecte gesteunde groepen. Dit bleken er 

ongeveer 50 te zijn. Op de schriftelijke aankondiging van ons voornemen en het 

verzoek om een daartoe geschikt bankrekening nummer te laten weten hebben 

vrijwel alle van de hieronder genoemde organisaties enthousiast gereageerd en onze 

kerkgemeenschap geprezen voor dit initiatief. Inmiddels is de donatie als 

kerstgeschenk overgemaakt. 

 

Amref Flying Doctors 

Bartiméus 

Bootvluchteling 

Canzibe 

Derde Wereldhulp 

Dokters van de wereld 

Dorcas 

Drugspastoraat 

Ecologisch Landbouw Project Ghana  

Edukans 

Exodus Amsterdam 

Gave 

Hadassa Hoeve 

Handicap NL 

Harriët Tubmanhuis  

Heifer 

Herberg 

Het Passion 

Hospice Veerhuis 
Jeannette Noëlhuis 
Kruispost Amsterdam 

Leprazending 

Light for the World 

Liliane Fonds 
 
 

Medair 

Mensenkinderen 
Mercy Ships 
Nationaal Fonds Kinderhulp 
Nieuwe Horizon 

Red een Kind 

Regenbooggroep 

Save the Children 

Simavi 

Solidaridad 

SOS Kinderdorpen 

Stap Verder 

Stoelenproject 

Straatpastoraat 

Tear 

Timon 

 Vluchteling (999) 

Vluchtelingenwerk 

Voedselbank Diemen 

Voorkom 

Wereldhuis 

World Vision  

Zeister Zendingsgenootschap 

ZOA 
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Diaconiecollectes van januari en februari 2024 
 

In deze rubriek geven wij een overzicht van de bestemming van de diaconale collectes van 

de eerste twee maanden van 2024.Tijdens de dienst zal bij de mededelingen de liturg 

melding maken van het doel van de betreffende collecte en van de doelstelling van de 

doelgroep. Er wordt tijdens de dienst evenwel niet gecollecteerd, maar achter in de kerk vindt 

u collectezakken met de opschriften “Diaconie” en “Kerk”. In deze laatste ontvangen we 

graag Uw bijdrage aan de kosten van kerkgemeente en kerkgebouw.  In de zak voor de 

Diaconie kunt u een bijdrage geven voor het in de dienst genoemde doel.  

Daarnaast is er de mogelijkheid om giraal bij te dragen. Er staan twee bankrekeningen voor 

open. Voor een bijdrage aan de onkosten van onze kerkgemeente gebruikt u de 

bankrekening van de Protestantse gemeente Duivendrecht, IBAN NL98 INGB 0000051703 

en voor de diaconale doelen die van de Diaconie Protestantse gemeente Duivendrecht, 

nummer NL92 INGB 0000515956. Bij dit laatste kunt u het specifieke doel van uw gift 

aangeven. Als u alleen “collectes” vermeldt wordt Uw bijdrage gelijk verdeeld over alle 

hieronder besproken doelen. Als u evenwel de besteding van uw geld tot een specifiek doel 

wil beperken kunt u dit bij de overschrijving kenbaar maken en dan wordt het complete 

bedrag van uw storting aan het betreffende doel toegezonden.  

 

In de maanden januari en februari 2024 zijn de collectes bestemd voor de volgende doelen: 

 7 januari     Werkgroep Diaconie  

 21 januari    Hoop voor Albanië 

 4 februari    Dokters van de Wereld 

 18 februari     Mensenkinderen 

  

Hieronder geef ik van elke genoemde doelgroep kort aan op welke maatschappelijke 

problemen de betrokken instelling zich wil richten en waar op internet meer informatie over 

deze organisatie te vinden is: 

 

De opbrengst van de collecte voor de Werkgroep Diaconie is bestemd voor de regelmatig 

terugkerende onkosten van onze diaconale werk als bv. het jaarlijks af te dragen diaconale 

quotum, de kosten van administratie en bancaire activiteit en eventuele donaties uit het 

Rampenfonds en het Individuele Noodfonds. Meer info over deze en andere taken van de 

werkgroep Diaconie kunt u lezen in onze website www.pknduivendrecht.nl  

 

De opbrengst van de collecte voor Hoop voor Albanië gaat naar de gelijknamige stichting 

(HVA). De doelen van de stichting kunnen als volgt worden samengevat: 

Ondersteuning van lokale initiatieven die de levensomstandigheden verbeteren en helpen bij 

het creëren van werkgelegenheid, zorg voor zieken, armen, gehandicapten, verslaafden en 

het welzijn van de omvangrijke Roma bevolking, zorg voor verbetering van de geestelijke en 

fysieke gezondheidszorg, i.h.b. de ouderen. HVA werkt samen met lokale kerken en het 

overkoepelende orgaan VUSH om hen te ondersteunen in hun bediening en dat de ‘blijde 

boodschap’ van hoop ver mag doorklinken in het Albanese landschap. Voor meer info zie 

https://hoopvooralbanie.nl/contact/ . 

 

 

 

http://www.pknduivendrecht.nl/
https://hoopvooralbanie.nl/contact/
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Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de wereldwijd werkzame organisatie 

Médécins du Monde en voorziet in medische zorg van wie daar om verschillende redenen 

van verstoken is. Huisartsentoegang wordt voor veel mensen in Nederland een steeds groter 

probleem. Helemaal voor mensen zonder zorgverzekering. Denk aan onverzekerde daklozen 

of aan mensen zonder verblijfspapieren die geen zorgverzekering mogen afsluiten. Zij staan 

achter in de rij. Zorg aan hen kost vaak meer tijd, terwijl veel huisartsen al overbelast zijn. 

Ook moeten zorgverleners meer moeite doen om zorg aan deze mensen vergoed te krijgen 

via CAK-regelingen. Daarnaast is het voor niet -gedocumenteerde mensen en andere 

nieuwkomers moeilijk om hun weg te vinden en zorg te krijgen in het complexe Nederlandse 

zorgsysteem. De artsen en andere zorgmedewerkers van Dokters van de Wereld zijn artsen 

die vrijwillig medische hulp in de mobiele Zorgbussen verlenen. Van een deel van de 

patiënten gelukt het om hen vervolgens bij reguliere huisartsen te plaatsen, maar dat gaat 

steeds moeilijker. Daarom is eind 2022 noodgedwongen Medische Post in Amsterdam 

geopend waar huisartsenzorg wordt verleend aan mensen zonder papieren. Ook voor 

diverse groepen nieuwkomers zoals vluchtelingen wordt geholpen zodat zij ook de juiste 

zorg te krijgen in Nederland. Dat gebeurt onder meer in Zorgcafés in Amsterdam, Nijmegen 

en Utrecht. Voor meer info zie: https://doktersvandewereld.org/ . 

 

De Christelijke hulporganisatie Mensenkinderen definieert haar hoofddoelstelling als 

tweeledig:  

1. Het in Woord en daad uitdragen van het evangelie van Jezus Christus door het 

verlenen van directe materiële en immateriële hulp aan mensen die deze hulp nodig 

hebben zonder hierbij onderscheid te maken naar godsdienst, levensovertuiging, 

politieke gezindheid, ras, geslacht of welke andere in het kader van haar doelstelling 

niet relevante grond ook.  

2. Het geven van voorlichting aan groepen en individuen en deze motiveren, zodat ze 

betrokken raken bij het helpen en dienen van de naaste in nood. 

Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië 

en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale 

organisaties. De projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Mensenkinderen 

stuurt geen (dure) transporten maar kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel 

efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel 

besteed. 

De organisatie zet zich ons al sinds 2003 in voor de allerarmsten in Oost-Europa. Daarnaast 

geven zij voorlichting om groepen en individuen te motiveren zodat deze betrokken raken bij 

het helpen en dienen van de naaste in nood. Hoewel Mensenkinderen een christelijke 

organisatie is, verleent zij  hulp ongeacht religie of etnische achtergrond. 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage,  

Lennart Bouman, Werkgroep Diaconie. 

 

 
 
 
 

https://doktersvandewereld.org/projecten/medische-post-huisartsenzorg-voor-ongedocumenteerde-mensen/
https://doktersvandewereld.org/projecten/zorgcafes-een-eerste-stap-naar-passende-zorg/
https://doktersvandewereld.org/
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Financiën en Beheer 
 
Actie Kerkbalans 2024 
 
Het landelijk thema voor de Actie Kerkbalans 2024 is  

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 

Ook in 2024 willen wij het samen kerk zijn inhoud geven op de manier zoals u dat in de 

afgelopen jaren van ons kent. Als kerk willen wij een rol van betekenis spelen in de 

samenleving. Als kerkgemeenschap zien wij naar elkaar om en delen ons geloof in God met 

elkaar. Onze kerk is actief betrokken bij steun aan mensen en projecten die onze aandacht, 

praktische hulp of financiële steun nodig hebben.  

De Protestantse Gemeente te Duivendrecht is een actieve en betrokken gemeente die zich 

breed inzet voor hulp aan hen die dit nodig hebben en tevens bijdraagt aan sociale en 

culturele activiteiten in Duivendrecht. Onze kerk wil ook in de komende jaren van waarde 

blijven voor mensen die verbinding en verdieping zoeken.  

U bent betrokken bij de Protestantse Kerk te Duivendrecht en steunt haar financieel. Ook 

komend jaar is uw financiële steun weer hard nodig. De actie Kerkbalans is van zaterdag 13 

januari tot zaterdag 27 januari 2024. Na de bezorging van de informatie in de eerste week 

wordt u gevraagd uw antwoord in de tweede week in te leveren bij één van de volgende 

adressen: 

 Gerie Bouman, In de Korenmolen 17, Duivendrecht 

 Peter van Leeuwen, Rijksstraatweg 71, Duivendrecht 

 
U kunt uw bijdrage overmaken op onze bankrekening NL98 INGB 0000 0517 03 t.n.v. 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht, onder vermelding van Kerkbalans 2024. U hoeft uw 
bijdrage niet direct over te maken, maar kunt dit doen op een door u gewenst tijdstip. 
 
Met vriendelijke groet en onze hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actie Kerkbalans 2024. 
 
Het College van Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Duivendrecht  
 
 
G.M. Bouman-Passchier, 
ouderling/kerkrentmeester 
telefoon 06-50251802 
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SEIZOENPROGRAMMA 
 

SHINE (film) 

Shine is een bijzondere filmbiografie over de Australische pianist David Helfgott, die als 

wonderkind door zijn goedwillende maar tirannieke vader (een Poolse jood die Auschwitz 

overleefde) ingeprent heeft gekregen dat perfectie het enige aanvaardbare niveau is. Hij 

wordt ontdekt als pianotalent en gaat in Londen muziek studeren. De jonge Helfgott wint 

verschillende muziekprijzen, maar na een uitvoering van het buitengewoon moeilijke Derde 

Pianoconcert van Rachmaninoff stort hij in. Er volgt een tijd van verwarring, in en buiten 

inrichtingen. Jaren later begint hij weer eens piano te spelen in een bar, wat leidt tot een 

terugkeer in de concertzaal. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. 

Geoffrey Rush, die de volwassen Helfgott vertolkt, won met deze rol een Oscar. Op het 

Internationaal Film Festival van Rotterdam werd de film met de publieksprijs bekroond. 

Na afloop is er onder het genot van een drankje een nagesprek. 

 

Plaats:  De Kleine Kerk 

Datum:  Vrijdag 12 januari 2024, 20.00 uur 

Leiding:  Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

Toegang:  Vrijwillige bijdrage 

 

 

RACHMANINOFF 

In 2023 was het 150 jaar geleden dat de Russische componist, pianist en dirigent Sergej 

Rachmaninoff geboren werd, op een landgoed in de oblast Novgorod. Hij werd al op zijn 

zestiende jaar toegelaten tot het conservatorium van Moskou. Tijdens zijn studie begon hij 

met componeren en schreef hij onder meer zijn Eerste Pianoconcert. Nadat de première van 

zijn Eerste Symfonie op een mislukking was uitgelopen, raakte hij in een depressie die hem 

lange tijd het componeren onmogelijk maakte. Maar uiteindelijk herstelde hij en had hij 

succes met zijn Tweede Pianoconcert en zijn Tweede Symfonie.  

In 1909 ondernam hij zijn eerste reis naar de Verenigde Staten. In dat jaar ontstond ook het 

moeilijk speelbare Derde Pianoconcert waarmee hij in de Verenigde Staten veel succes had. 

Na de Russische Revolutie van 1917 verliet Rachmaninoff samen met zijn familie voor altijd 

Rusland en in 1934 vestigde hij zich definitief in de Verenigde Staten. Daar voorzag hij in zijn 

levensonderhoud door veel concerten te geven, maar hij kwam moeilijk tot componeren. 

Toch heeft hij nog een aantal bijzondere composities gemaakt, zoals de Derde Symfonie, de 

Symfonische Dansen en het Vierde Pianoconcert. Hij overleed in Beverly Hills, in 1943.  

Op deze avond verdiepen we ons in zijn levensverhaal, aan de hand van foto’s en 

filmfragmenten uit zijn leven en opnames van hem als pianist. We staan stil bij de bijzondere 

betekenis van kerkklokken en van de middeleeuwse hymne ‘Dies Irae’ voor zijn muziek en 

we horen enkele delen uit zijn ‘Vespers’ voor koor a-capella, naast andere minder bekende 

werken. 

 

Plaats:  De Kleine Kerk 

Datum:  Donderdag 18 januari 2024, 20.00 uur 

Leiding:  Ds. Wim Brouwer 

Toegang:  Vrijwillige bijdrage 
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DRIVE MY CAR 

Drive My Car (Doraibu Mai Kā) is een Japanse film uit  2021 geregisseerd door Ryusuke 

Hamaguchi. De film is gebaseerd op enkele verhalen van Haruki Murakami uit ‘Mannen 

zonder vrouw’ (2014) 

Theaterregisseur en acteur Yûsuke Kafuku rijdt normaal gesproken zelf in een rode Saab, 

maar voor een opdracht in Hiroshima krijgt hij, tegen zijn zin, een chauffeur toegewezen, 

Misaki Watari. Beide lijden zij  onder een onverwerkt trauma. Er ontwikkelt zich een 

indringend verhaal over verlies, verdriet, acceptatie en communicatie. 

De film kreeg in 2021 op het festival van Cannes de prijs voor het beste scenario en werd in 

2022 genomineerd voor vier Oscars, waarvan de prijs voor Beste Internationale Speelfilm 

werd toegekend. 

 

Plaats:  De Kleine Kerk 

Datum: Vrijdag 2 februari 2024, 20.00 uur 

Leiding:  Martijn Nolte en ds. Wim Brouwer 

Toegang:  Vrijwillige bijdrage 

Na afloop is er onder het genot van een drankje een nagesprek. 

 

 

UNDERGROUND RAILROAD 

De ‘Underground Railroad’ (ondergrondse spoorweg) is de aanduiding voor de geheime 

routes in Noord-Amerika, waarlangs in de negentiende eeuw slaven uit de zuidelijke staten 

naar het noorden probeerden te vluchten in de hoop een nieuw en vrij leven te kunnen 

beginnen. Daarbij werden zij geholpen door tegenstanders van de slavernij, maar ook 

achtervolgd door ‘slave-catchers’ (slavenvangers) die hen met geweld wilden doen 

terugkeren. De ‘underground railroad ‘was niet letterlijk een spoorweg, maar dat maakte de 

schrijver Colson Whitehead er wel van in zijn bijzondere roman ‘The Underground Railroad’ 

uit 2016, in het Nederlands vertaald als ‘De Ondergrondse Spoorweg. Via het verhaal van 

deze roman laat Whitehead allerlei aspecten zien van de slavernij in Noord-Amerika.  Op 

deze avond verdiepen we ons aan de hand van onder meer fragmenten uit dit boek in de 

geschiedenis van de slavernij.  

Voor de West-Europese betrokkenheid bij deze geschiedenis kijken we naar Wat Sven 

Beckert hierover schreef in zijn boek “Empire of Cotton: A Global History’ uit 2014 (In het 

Nederlands vertaald als ‘Katoen’, uitgegeven in 2016) 2016). Ook luisteren we naar muziek 

die met de slavernij verbonden is.  

Voor het bijwonen van deze avond is het niet noodzakelijk om de beide boeken gelezen te 

hebben.  

 

Plaats:  De Kleine Kerk 

Datum: Donderdag 15 februari 2024, 20.00 uur 

Leiding:  Ds. Wim Brouwer 

Toegang:  Vrijwillige bijdrage 
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DE NADAGEN VAN HET CHRISTENDOM 

In ‘De Nadagen van het Christendom’ denkt Tomáš Halík na over de toekomst van het 

christendom. Hij stelt, met de woorden van Paus Franciscus, dat we niet leven in een tijdperk 

van verandering, maar in de verandering van een tijdperk. Vanuit de huidige situatie van het 

christendom dat zich met name in het geseculariseerde ‘Westen’ in een crisis bevindt, zoekt 

hij naar nieuwe mogelijkheden voor de toekomst. Halík wil niet blijven steken in een 

klaagzang over de secularisatie, maar gelooft dat er juist nu mogelijkheden zijn om het 

christendom te vernieuwen en volwassener te maken. Daarbij zullen kerken over hun 

grenzen heen moeten kijken en zich in alle openheid moeten verbinden met de religieuze 

verscheidenheid in de wereld. 

Tomáš Halík is priester en hoogleraar Filosofie en Sociologie in Praag.  

Op deze avond lezen we fragmenten uit zijn boek en gaan erover in gesprek.  

 

Plaats:  De Aanbouw, achter De Kleine Kerk 

Datum: Donderdag 29 februari 2024, 20.00 uur 

Leiding:  Ds. Wim Brouwer 

Toegang:  Vrijwillige bijdrage 

 

 

 

Alzheimercafé Amsterdam-Oost / Diemen / Ouder-Amstel 
 

Donderdag 11 januari: Honderd Jaar met een Gezond Brein 

 

Henne Holstege, projectleider en onderzoeker bij Amsterdam UMC, doet al geruime tijd 

onderzoek naar honderdplussers met een gezond brein: Wat is het geheim van deze 

mensen? Waarschijnlijk heeft iedere cognitief gezonde honderdplusser zijn eigen unieke 

‘manier’ om dementie te ontlopen. Vanavond deelt ze de voorlopige resultaten van dit 

bijzondere onderzoek.  

 

Plaats:          Grand Café Frankendael, Middenweg 116 

Tijd:   De deur opent op 19.30, we starten om 20.00 en om 21.30 sluiten we af. 

Toegang:        Gratis, inclusief koffie of thee 

Contact:          Femke Schuiling van Dynamo – 06 38 77 75 78  

  E-mail: fschuiling@dynamo-amsterdam.nl 

  Ook kunt u voor informatie terecht bij ds. Wim Brouwer 

 

N.B.: In februari is er geen Alzheimercafé in Grand Café Frankendael, maar bent u van harte 

welkom op woensdag 14 februari, vanaf 19.00 uur in De Balie, waar alle Alzheimercafés 

en -trefpunten van Amsterdam e.o. worden uitgenodigd voor een speciaal programma met 

als gasten Frank van der Lende (radiopresentator) en Eveline Helmink (schrijver).  

 

 

 

 

 

mailto:fschuiling@dynamo-amsterdam.nl
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Stichting Kleinoot  - Concerten in januari en maart 
 
Op zondagmiddag 28 januari zullen om 15.00 uur twee jonge musici optreden:  

 

Noëlle Drost, sopraan en  

Katie Yao Morgen, piano 

 

Noëlle won eerder het Prinses Christina Concours 

en maakte naam met de titelrol van Händel’s 

Messiah. Katie won verscheidene internationale 

prijzen en was in 2020 te zien bij Podium Witteman. 

Beiden studeren aan het Conservatorium van 

Amsterdam. 

 

Op 28 januari zullen zij een breed repertoire brengen met onder andere werken van Britten, 

Mahler, Schubert, Poulenc, Piazolla. 

 

 

Zondagmiddag 3 maart 15.00 uur treden op:  

 

Marta Madara Papāne  

viool 

 

Teresa Caleiro 

altviool 

 

Silvia Gira 

cello 

 

Antonio Carrascal 

piano 

 

Zij spelen o.a. van Mozart het Piano kwartet No. 1 in G minor KV 478. 

Vier musici met een internationale achtergrond.  

 

 

Concerten tot zomer 2024:  

donderdag 21 maart:11e Poëziefestival: Thema: De Vier Seizoenen 

zondag 21 mei: Blazersensemble Ut Kwintet 

 Gita Vata León (fluit), 

 Anai Telletxea Aguilera (hobo),  

Salome Etter (klarinet),  

Oscar Schmidt (hoorn),  

Matthias As (fagot) 

 

Kijkt u regelmatig op onze website: www.stichtingkleinoot.nl. 

http://www.stichtingkleinoot.nl/


Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht.nl 
 

 

ADRESSEN 

 

Predikant: ds. W.H. Brouwer, Burgemeester van Tienenweg 20  06 30 21 47 71 

 1111 CW Diemen 

 

KERKENRAAD EN WERKGROEPEN 

 

Voorzitter:                         dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen                        020 600 08 36 

Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN   020 695 74 03 

College van 

kerkrentmeesters:                mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN       020 416 01 81 

Diaconie (secr.):               dhr. L.N. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 80 

Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

Kerkelijk bureau:                  mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                             020 69574 03  

 

 

OVERIGE ADRESSEN: 

 

Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

 

De Aanbouw:                       (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP 020 690 88 79 

 

Beheerder: VACATURE 

(voor inlichtingen  voor meer informatie: 

over verhuur van kerk  mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN          06 50 25 18 02 

en/of Aanbouw)                                                                                                                                    

                                                                                                                      

BANKREKENINGNUMMERS 

 

Diaconie:                                  NL92 INGB 0000515956  t.n.v.Diaconie Protestantse gemeenteDuivendrecht  

 

Kerk:                                         NL98 INGB 0000051703              t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht  

 

                                                  Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld 

 ‘vrijwillige bijdrage’, ‘collectebonnen’, ‘De Kleine Kerk voor Allen’  

 

Redactie: ds. W.H. Brouwer, e-mail: whbrouwer@planet.nl 06 30 21 47 71 

 dhr. P. Cleveringa, e-mail: p.cleveringa@kpnmail.nl 020 690 67 99 

 mw. N. Schutte, e-mail: nora.ejm.schutte@gmail.com 020 699 80 90 

 mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

Verspreiding: mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 020 416 01 81 

 

Als u “De Kleine Kerk voor allen” digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: whbrouwer@planet.nl 

 

 


