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Kerkdiensten 
 

De Kleine Kerk, Rijksstraatweg 129 

 

De diensten beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. 

 

 

Datum: Voorganger: Bijzonderheden: 

  1 maart ds. M. Los   

15 maart ds. C. Ofman 

29 maart ds. R. van Osnabrugge Palmpasen 

 

  2 april ds. C. Verkerk  19.30 uur Witte Donderdag, Heilig Avondmaal 

  3 april ds. C. Verkerk  19.30 uur Goede Vrijdag 

  4 april ds. C. Verkerk  19.30 uur Stille Zaterdag 

  5 april ds. C. Verkerk  Pasen, Paasontbijt om 8.30 uur 

19 april Gerie Bouman  Gepreksgroep Vrouwen in de Bijbel 

26 april ds. M. Los 

 

10 mei ds. M. Los 

24 mei ds. P. van Winden Pinksteren 

31 mei ds. M. Los  Zondag Trinitatis, Heilig Avondmaal 

 

14 juni Gerie Bouman  Zomer Zang en Leesdienst 

28 juni ds. W. Tinga 

 

5 juli ds. C. Ofman 

19 juli ds. F. Toetenel 

 

 

   
Kostersteam 

 

Er is geen rooster voor de kosters voor de komende diensten, maar bij iedere dienst zal een koster 

aanwezig zijn. U kunt informatie daarover vragen bij  

Piet Cleveringa – tel: 020 690 67 99 – email: p.cleveringa@kpnplanet.nl
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Agenda: 
 

Donderdag 5 maart     Kerkenraad 

Donderdag 9 april     Kerkenraad 

Donderdag 7 mei     Kerkenraad 

 

Activiteiten Culturele Stichting De Kleine Kerk Duivendrecht 

 
16 maart -   20.00 Politiek Debat Gemeenteraadsverkiezingen 

19 maart -  20.00 Muzieklezing: Die Passagierin van Weinberg 

22 maart -  15.00 Byzantijns Kamerkoor Oktoich uit Amsterdam 

24 maart -  20.00 Filosofie in De Kleine Kerk: Karl Popper e.a. 

26 maart -  20.00 Wetenschappelijk debat: Proefdieren 

12 april -  15.00 Boy Edgar Memorial Concerts 

19 april -   15.00 Jaime Pena, klarinet en Vicky Juo, piano 

24 april -   20.00 Film: The Father 

10 mei -  15.00 Fatima Hernández, viool & Isabel Negrin, piano 

13 mei -  11.00  Lezing: Alles over uitvaart en erfenis 

 

 

Op deze plaats in dit kerkblad vindt u voortaan een overzicht van de activiteiten van de 

Culurele Stichting De Kleine Kerk Duivendrecht. Meer informatie vindt u op de nieuwe 

website: www.csdkkd.nl 

Voor veel activiteiten geldt dat er vanaf nu entree betaald moet worden. Kaarten kunt u 

reserveren en betalen via de website van de nieuwe stichting www.csdkkd.nl.  

Ook blijft het altijd mogelijk om kaarten bij binnenkomst te kopen en te betalen met contant 

geld of pinpas.  

 

Activiteiten beginnen om 20.00 uur, tenzij anders aangegeven  

Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Kleine Kerk en/of in de Aanbouw, achter de kerk. 

 

 

Bij dit kerkblad 
 

In dit kerkblad vindt u de volgende bijdragen: 

 

- In een korte bijdrage stelt onze nieuwe ambulante predikante Marjan Los zich voor 

- Er is toelichting op de vieringen in de Stille Week en Pasen van ds. Coosje Verkerk 

- Ds. Wim Brouwer blikt terug op zijn afscheid in januari. 

 

 

 

 

 

 

http://www.csdkkd.nl/
http://www.csdkkd.nl/
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Voorstellen: ds. Marjan Los 
 

In januari van dit jaar nam ds. W. Brouwer, na 30 jaar, afscheid van u als uw predikant, in 

verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dat zal wennen zijn voor u, 

deze hele nieuwe situatie. Om het werk door zijn vertrek op te vangen ben ik sinds 1 januari 

in dienst van uw gemeente. Ik ben Marjan Los, sinds 2020 ambulant predikant en daarvoor 

gemeente-predikant in achtereenvolgens Biezelinge-Eversdijk, Mijdrecht en Baarn. In de 

loop der tijd heb ik me gespecialiseerd in ethiek en rouw- en stervensbegeleiding. Ik woon in 

Baarn; via de A1 en de A10 ben ik snel bij u.  

In de komende tijd zal ik de gewone werkzaamheden doen: een aantal keren voorgaan in de 

eredienst, vergaderingen bijwonen en crisis-pastoraat. Als er belangstelling voor is wil ik ook 

graag een gesprekskring beginnen. 

Mocht u meer willen weten: mijn website is www.marjanlos.nl. U kunt daar ook de orde van 

dienst voor de komende zondag vinden en de preek van de afgelopen zondag, zo u daar 

belangstelling voor hebt. 

 

Ik hoop dat we een goede tijd met elkaar hebben. Vriendelijke groet, 

Ds. Marjan Los  

mlos@xs4all.nl 

06-16144370 

 

 

Bij de diensten 
 

Op het voorblad van dit kerkblad vindt u alle kerkdiensten in de periode tot eind juli 

We zijn erg blij dat zoveel gastpredikanten hebben toegezegd te willen meewerken aan de 

diensten in het komende jaar. Vooral ds. Coosje Verkerk neemt een belangrijk deel voor haar 

rekening door in de diensten in de Stille Week en Pasen voor te gaan. Verderop leest u een 

toelichting van haar bij de vieringen in die periode. 

Ds.Cor Ofman en ds. Riekje van Osnabrugge zijn bekende gastvoorgangers. Met Pinksteren 

gaat ds. Pieter van Winden voor. En diverse diensten worden in deze periode verzorgd door 

onze ambulante predikante ds. Marjan Los.  

In juni en juli gaan twee nieuwe gastpredikanten voor:  

Op 28 juni ds. Wietske Tinga: tot haar emeritaat was zij remonstrants predikant in 

Leeuwarden. 

Op 19 juli gaat drs Fred Toetenel voor. Hij is opgeleid aan de Protestestants Theologische 

Universiteit Utrecht en volgt momenteel een opleiding voor geestelijk verzorger aan de Vrije 

Universiteit.  

 

In de maand april ziet u een sprong in het tweewekelijkse rooster. Na 5 april is er twee 

weken geen reguliere kerkdienst. Op 19 april zal de gespreksgroep Vrouwen in de Bijbel bij 

elkaar komen in De Aanbouw. Wilt u een keer meepraten dan bent u natuurlijk van harte 

welkom. Tot nu toe bestond de groep uit 8/9 deelnemers, dat mag best nog wat groter. 

Op 26 april gaat ds. Los weer voor in de dienst.  

 

Werkgroep Eredienst 

http://www.marjanlos.nl/
mailto:mlos@xs4all.nl
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Pasen 2026 
 

Nu we de 40-dagentijd zijn ingegaan en we ons voorbereiden op het Paasfeest kijk ik er naar 

uit dat ik in de Stille Week vanaf Witte Donderdag uw voorganger zal zijn. 

Voor mij is het essentieel dat we de diensten van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille 

Zaterdag als één geheel zien met als grote afsluiting Passmorgen zelf. Toen mij voorzichtig 

gevraagd werd of ik in één of wellicht twee diensten zou willen voorgaan heb ik spontaan 

aangeboden dan de hele cyclus wel te willen doen. Dat betekent dat we echt samen 

optrekken naar Pasen en iedere dienst aansluit op de vorige.  

Al een paar uitgangspunten wil ik u nu noemen. In de dienst van Witte Donderdag (waarin 

we het Avondmaal zullen vieren) beginnen we zoals altijd met votum en groet, maar we 

sluiten niet af met de zegen. Daarmee wordt meteen aangegeven dat we op Goede Vrijdag 

verder gaan -dan dus geen votum en groet maar ook weer geen zegen voor we in stilte de 

kerk verlaten. Want ook op Stille Zaterdag gaat onze dienst dóór.  Weer geen votum en 

groet, maar dan wel aan het eind de Zegen! Want op Paasmorgen is de dienst weer volledig 

van begin tot einde. Pasen is in alle opzichten een nieuw begin en heet dan ook niet voor 

niets De Eerste Dag. 

 

Om nog even op het geheel terug te komen: in alle diensten lezen we uit het Evangelie naar 

Johannes en als thema  zal water en grote rol spelen. We gedenken de uittocht uit Egypte, 

toen God zijn volk bevrijdde en door de Rode Zee leidde en we lezen op Witte Donderdag 

het verhaal van de voetwassing. In de Paaswake lezen we het begin van Genesis over de 

scheiding van het water in hemel en op aarde. En omdat van oudsher in de Paaswake 

gedoopt werd zullen wij stilstaan bij het water van de doop. 

Als je zo deze diensten op een rij zet lijkt het of het ieder jaar om een herhaling gaat. De lijn 

staat vast, maar we nemen wel in ogenschouw dat de wereld om ons heen anders is dan 

vorig jaar en alle jaren daarvoor. We schuwen de actualiteit niet, dat zal ik tot uitdrukking 

laten komen in het Kyriëgebed in de eerste dienst. Dat gebed nemen we mee, ook in de 

volgende diensten.  Op Paasmorgen bidden we dan opnieuw om ontferming voor de nood 

van de wereld, bewuster dan ooit.  

Dat Pasen 2026 vervuld mag zijn van verzoening en vrede, dat wensen we elkaar nu bij 

voorbaat toe. Een goede voorbereiding gewenst! 

 

Met een hartelijke groet, 

Ds. Coosje Verkerk 

 

 

Koffie met thema: Batseba, 2 Samuel 11. 
Op 19 april is er om 10 uur een bijeenkomst van de gespreksgroep rond Vrouwen in de 

Bijbel. Deze zondagmorgen zal het gaan over Batseba en de rol van David die koste wat 

kost Batseba als vrouw wil hebben. Daarbij horen onze eigen vragen: je verlangt ernaar iets 

te doen waarvan je weet dat het niet goed is Wat doe je dan: blijf je er aan denken of ga je 

wat anders doen. David probeert dit op te lossen door Uria de dood in te sturen. Het ene 

kwaad lokt het andere uit. Herkennen we dat? We hopen op een boeiend gesprek met 

elkaar.   

 

Gerie Bouman en Jos Michielsen 
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Afscheidsweekend 17 en 18 januari 
 

In het weekend van 17 en 18 januari hebben we het afscheid gevierd van mij als predikant 

van de Protestantse Gemeente Duivendrecht. ‘Gevierd’ lijkt een vreemd woord in dit 

verband, maar ook al waren er enkele tranen en was het ook voor mij een emotionele 

periode , toch verliep dit weekend vooral in feestelijke sfeer met veel nieuwe en oude 

bekenden, gemeenteleden van vroeger en nu, evenals vrienden en sympathisanten van De 

Kleine Kerk. Rond dit afscheid heb ik veel gedacht aan degenen die niet meer onder ons 

zijn, maar die in het verleden ieder op een eigen manier veel betekent hebben voor de kerk 

in Duivendrecht en ook voor mij: dat stemt droevig, maar ook dankbaar voor wat zij gegeven 

hebben. We leven in een zorgelijke wereld waarin veel mensen elkaar pijn doen, maar we 

zien soms over het hoofd hoeveel mensen goed doen aan elkaar en binnen een 

gemeenschap: iets om niet te vergeten bij alle moeilijkheden van deze tijd.  

 

Zowel het interview door Martijn Nolte, met muziek en beeld, op zaterdagmiddag, als ook de 

dienst op zondagmorgen rond het verhaal van de Emmaüsgangers uit het Lucas-evangelie, 

weerspiegelden de manier waarop ik in de afgelopen 30 jaar vorm heb proberen te geven 

heb aan het kerkelijk leven in en rond De Kleine Kerk.  

Dat was nog niet zo duidelijk in de eerste jaren na mijn intrede, waarin ik voorzichtig zocht 

naar vernieuwende mogelijkheden in een gemeente die in mijn beleving sterk vasthield aan 

het traditioneel-kerkelijke. Toch waren er ook andere ideeën over hoe het verder moest met 

de kerk, en wat sluimerde onder de oppervlakte, kwam rond het jaar 2000 met grote kracht 

naar buiten toen men besloot tot de vernieuwing van het interieur van de kerk. Een groot 

aantal vrijwilligers, wanneer nodig bijgestaan door professionals’, hebben met hart en ziel 

aan dit project gewerkt. Over het wat, hoe en waarom was natuurlijk de nodige discussie, 

maar over het algemeen werden de plannen gedragen door heel de gemeente. Het ging de 

initiatiefnemers niet alleen om een verbouwing, maar om het mogelijk maken van een andere 

manier van kerk-zijn. Die ander manier begon bij de gedachte dat een lichter en open 

interieur, waarin zoveel mogelijk verplaatsbaar was al naar gelang het gebruik van de ruimte, 

meer mogelijkheden zou geven voor de kerk. Niet alleen kon men nu makkelijker de ruimte 

aan derden verhuren, waardoor deze vaker gebruikt werd en inkomsten voor de kerk 

opleverde, maar ook kon er meer gevarieerd worden in het gebruik door de protestantse 

gemeente zelf, zowel in de eredienst als bij andere activiteiten. Kleine theatervoorstellingen 

(Helmert Woudenberg met onder meer ‘Mozes’) werden mogelijk evenals bijvoorbeeld een 

expositie van beelden rond de ‘zeven werken van barmhartigheid’. De kinderkerk kreeg meer 

mogelijkheden om hun werk te presenteren of in processie met Palmpasenstokken door de 

ruimte te paraderen. Dat was in de vorige eeuw met al die banken toch een stuk lastiger. Aan 

de muur verscheen een door de kinderkerk ontworpen ‘liturgische klok’ die nog steeds in 

gebruik is. Voor mij als predikant zijn deze veranderingen bijzonder inspirerend geweest. Mij 

werd de mogelijkheid gegeven om vorm en inhoud te geven aan een meer open manier van 

kerk zijn, die ook iets kan bieden voor wie anders- of niet-kerkelijk is. Enkele jaren na de 

vernieuwing werd ook de Stichting Kleinoot opgericht, waardoor de bijzondere akoestiek van 

de ruimte ook recht gedaan kon worden met veel boeiende concerten. Meestal zaten de 

musici op het podium, maar soms ook midden in de kerk, met het publiek eromheen. Ook dat 

werd mogelijk door de nieuwe inrichting. 
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De Werkgroep Vorming & Toerusting (een wat ouderwetse kerkelijke benaming, maar het 

werkte wel) ontwikkelde een seizoenprogramma, met lezingen, films en debatten rond allerlei 

onderwerpen, op het raakvlak van religie, cultuur en maatschappij.  

Veel dank ben ik verschuldigd aan de inzet van de leden van deze werkgroep, die 

meedachten en aanmoedigden en ook zelf met ideeën kwamen of actief meewerkten aan de 

voorbereiding en uitvoering van de avonden.  

Deze werkgroep was overigens een gevolg van een andere vernieuwing in De Kleine Kerk, 

de structuur van een kerkenraad met werkgroepen. Terugkijkend denk ik dat dit doorgaans 

heel goed gefunctioneerd heeft. De kunst van deze structuur is vooral dat de kerkenraad 

zoveel mogelijk ruimte laat aan de werkgroepen en niet alles nog eens over gaat doen. Dat 

is goed gelukt, denk ik, en zo konden de werkgroepen (Eredienst, Pastoraat, Diaconie, 

Vorming & Toerusting, College van Beheer) alle ondersteuning bieden aan gemeente en 

predikant. Ook daarvoor mijn persoonlijke dank.  

Al deze ontwikkelingen hebben niet kunnen voorkomen dat, zoals in zoveel kerken in 

Nederland, de gemeente steeds kleiner werd, Wel nam in de loop van de tijd het aantal 

belangstellenden en vrienden van De Kleine Kerk toe, waardoor kerk een heel levendig 

karakter behield.  

Al met al heeft De Kleine Kerk tegen de verwachtingen in het honderdjarig jubileum gehaald 

en is er na mijn vertrek voor de protestantse gemeente een doorstart mogelijk, in combinatie 

met de Culturele Stichting De Kleine Kerk. Mijn grootste zorg en ook die van anderen, dat de 

kerk na mijn vertrek in bijvoorbeeld een tapijthal zou veranderen, is daarmee weggenomen. 

Aan de stichting hoop ik in de toekomst ook nog enkele bijdragen te kunnen leveren, zoals in 

dit voorjaar een avond over een opera van Weinberg en een filmavond met nagesprek (‘The 

Father’) in samenwerking met het Alzheimercafé Amsterdam Oost / Diemen / Duivendrecht.  

Helemaal uit beeld ben ik nog niet en ook niet uit de buurt, omdat ik in elk geval dit jaar nog 

in Diemen werk ‘op contractbasis’, wat na een emeritaat in de PKN mogelijk is. 

 

Voor nu wil ik u als gemeente bedanken voor de jarenlange samenwerking. Wat niet alleen 

samen werken was, maar ook samen beleven en doordenken. Daarbij ben ik me ervan 

bewust dat niet alles altijd goed ging, dat ik mensen teleurgesteld heb, verkeerde vragen 

gesteld heb of nodeloze adviezen heb gegeven, of iemand niet de aandacht gaf op het 

moment dat het ertoe deed. Ook zal niet iedereen zich evenveel hebben kunnen vinden in 

mijn manier van werken, preken of keuze van onderwerpen. Perfect wordt het natuurlijk nooit 

en ik denk dat dat in zekere zin ook goed is. Mijn collega Bernard Rootmensen die ooit in ’t 

Reigersbosch woonde, had het toen tegenover mij over ‘losse eindjes’, ‘rafelranden’, die 

eigen zijn aan elk gesprek, elke ontmoeting en elke onderneming. We leven in en van het 

onvoltooide en onvolmaakte. Dank voor uw begrip daarvoor en ondersteuning, al die jaren 

lang. 

 

Dank ook aan allen die het afscheidsweekend van 17 en 18 januari mogelijk maakten, het 

zoveelste voorbeeld van een goed georganiseerde activiteit van De Kleine Kerk! Grote 

verrassing in dat weekend was het boek dat in het diepste geheim was gedrukt, 

samengesteld met artikelen die ik in de loop van de jaren voor het blad ‘Indruk’ had 

geschreven. Omdat deze artikelen nooit voor een boek gedacht waren, zijn ze heel 

gevarieerd, maar toch vormen ze in zekere zin een eenheid doordat het een beeld geeft van 

wat mij als predikant raakt en boeit. Ook zijn mijn gedachten over een ‘open kerk’ erin terug 

te vinden, in het bijzonder in het laatste artikel over humanisme en christendom, dat in de 

‘Indruk’ bedoeld was als een soort afscheidscadeau aan leden en vrienden van De Kleine 
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Kerk; om het vervolgens weer als cadeau ‘in druk’ terug te krijgen. Ook hiervoor dank aan 

iedereen die dit boek mogelijk heeft gemaakt. Ik wilde na mijn emeritaat onder meer gaan 

schrijven, maar nu heb ik dus al een boek…. 

 

Ik wens jullie een mooi vervolg in De Kleine Kerk van Duivendrecht en in jullie persoonlijk 

leven, en hoop jullie op een of andere manier in de toekomst nog weer te ontmoeten.  

 

Wees gezegend, en leef in vrede, elke nieuwe dag! 

 

ds. Wim Brouwer 

 

 

 
 

PAASONTBIJT  
 
We gaan voor de VEERTIGSTE keer het Paasontbijt organiseren, en wel op 5 april.  

Voor een rustig en ontspannen ontbijt starten we om half negen, dan hoeft niemand zijn 

boterham of bolletje overhaast naar binnen te werken. Na zo’n drie kwartier is iedereen wel 

uitgegeten en begint het grote opruimen. Daarna, zo is de ervaring, zal niemand meer 

kunnen zien dat er een groep kerkgangers ontbeten heeft, zo netjes wordt het. 

 

We zetten het Paasfeest voort in de eredienst. 

 

Voor de organisatie is het prettig te weten op hoeveel eters moet worden gerekend. Opgave 

is dan ook gewenst. Maar als een vergeetachtig mens of een spijtoptant zich op paasmorgen 

meldt zonder zich te hebben opgegeven, dan doen we daar niet moeilijk over. Hoe meer 

zielen hoe meer vreugd!  

 

Opgeven kan bij ondergetekende.  

Telefoonnummer: 020 6906799 

Doe die opgave het liefst vóór Stille Zaterdag, in verband met de noodzakelijke 

boodschappen. 

 

Dus: 5 april, Eerste Paasdag. 

Tijd van aanvang: half negen stipt. 

Plaats: De Aanbouw.   

 

Tot dan! 

Meini Blom 
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Deeldoosjesactie 2026                                    
 
Als onderdeel van de 40 dagen tijd houden we in onze kerk al vele 

jaren lang de deeldoosjesactie. Vanaf zondag 1 maart zijn de 

deeldoosjes beschikbaar en staan dan op de tafel in De Aanbouw. 

Het is een spaardoosje waarin in de loop van de 40 dagentijd geld 

verzameld kan worden. De doosjes worden tijdens de dienst op 

eerste Paasdag weer ingeleverd.  

 

Dit jaar zal de opbrengst van de deeldoosjes gaan naar de Stichting CliniClowns Nederland. 

(https://www.cliniclowns.nl).  

CliniClowns bezoeken zieke kinderen en mensen met dementie: iedereen die bang, 

eenzaam of verdrietig is door verblijf in een ziekenhuis of een andere plaats waar men zich 

niet thuis voelt worden door hun bezoek opgevrolijkt. 

Met spel, humor en contact brengen CliniClowns lichtheid en vrolijkheid bij mensen die extra 

kracht kunnen gebruiken. Met creativiteit, spel en humor zorgen CliniClowns dat iemand zich 

emotioneel sterker voelt. Waar het zorgteam er alles aan doet om iemand zich zo goed 

mogelijk te laten voelen of beter te maken, hebben CliniClowns de volle aandacht voor de 

persoon achter de patiënt. Ze helpen om pijn, stress en angst en eenzaamheid te 

verminderen en de veerkracht van mensen met een ziekte, aandoening of beperking te 

vergroten. Het emotionele welzijn verbetert, de kans op trauma’s neemt af en het leidt zelfs 

tot positieve fysieke effecten bij de patiënt. 

 

CliniClowns mogen in hun rol de regels in het ziekenhuis of verzorgingshuis een beetje 

overhoopgooien en alle aandacht richten op het welzijn, op de mens achter de patiënt. Niet 

alleen in Nederland vind je clowns in de zorg. In meer dan vijftig landen over de hele wereld 

zijn er professionele ‘Health Care Clowns’. 

 

In het deeldoosje kunt u tijdens de 40 dagentijd geld voor dit doel verzamelen.  

In deze tijd met steeds minder contant geld kun u uiteraard de donatie ook overmaken op de 

rekening van de diaconie. Zet u er dan wel even bij dat het voor de deeldoosjes is. 
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Financiën en Beheer 
 

Verwarming 

In het vorige kerkblad schreef ik optimistisch dat we 

door de overdracht aan Stadsherstel in de toekomst 

niet meer verrast zouden worden door onverwacht 

groot onderhoud. Deze letters waren nauwelijks 

gedrukt - en de overdracht heeft nog niet 

plaatsgevonden - toen bleek dat de verwarming 

problemen gaf. In de kerstnachtdienst was het 14 

graden in de kerk. Dat bleek een defect in de CV 

ketel te zijn. Maar toen dat gerepareerd was, bleek 

het toch niet goed warm te worden. Eén van de 

verwarmingselementen die in de kerkzaal aan het 

plafond hangen bleek niet goed te draaien en stopte 

er na enkele dagen helemaal mee. Deze installatie 

is bij de interieurvernieuwing in 1998 opgehangen 

en heeft altijd zonder morren gewerkt. Maar nu was 

het in de koudste periode van het jaar helemaal mis en was het niet goed warm te krijgen in 

de kerk. De motor die de ‘wieken’ aandrijft van de voorste radiator was kapot. In overleg met 

de oorspronkelijke leverancier is toen besloten om van beide radiatoren deze motor te 

vervangen. 30 jaar was al heel oud! Dat betekende een steiger bouwen en nieuwe motoren 

installeren. Gelukkig kon de loodgieter dat op vrij korte termijn doen en waren de motoren in 

voorraad. In één dag was de klus geklaard.  

 

Actie Kerkbalans 

Gelukkig heeft de Actie Kerkbalans aangetoond dat u onze kerkelijke gemeenschap trouw 

blijft steunen, want de opbrengst van de actie was met ongeveer € 19.000 aan toezeggingen 

vrijwel gelijk aan vorig jaar. Ruim voldoende voor een flinke reparatie aan de verwarming en 

de kosten van de kerkdiensten en pastorale ondersteuning komend jaar. Veel bijdragen zijn 

al overgemaakt. Allen hartelijk dank! 

 

Gerie Bouman 

ouderling/kerkrentmeester  

 

 

  



Protestantse Gemeente te Duivendrecht 
 

www.pknduivendrecht.nl 
 

 

 

 

ADRESSEN 

 

Predikant ds. M. Los, mlos@xs4all.nl 06-16144370 

 

KERKENRAAD EN WERKGROEPEN 

 

Voorzitter:                         dhr. M. Nolte, Haverstede 8, 1112 HT Diemen                        020 600 08 36 

Scriba:                                mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN   020 695 74 03 

College van 

kerkrentmeesters:                mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN       020 416 01 81 

Diaconie (secr.):               mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN  020 695 74 03 

Eredienst en V&T: mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  020 416 01 81 

Kerkelijk bureau:                  mw. B. Schutte, Michaelplein 138, 1115 CN                             020 69574 03  

 

 

 

OVERIGE ADRESSEN: 

 

Contact organisten:             mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN  06 50 25 18 02 

 

De Aanbouw:                       (achter de kerk) Rijksstraatweg 129, 1115 AP  

 

Beheerder:  

(voor inlichtingen   

over verhuur van kerk  mw. G. Bouman, In de Korenmolen 17, 1115 GN          06 50 25 18 02 

en/of Aanbouw)                                                                                                                                    

                                                                                                                      

 

 

BANKREKENINGNUMMERS 

 

Diaconie:                                  NL92 INGB 0000515956  t.n.v.Diaconie Protestantse gemeenteDuivendrecht  

 

Kerk:                                         NL98 INGB 0000051703              t.n.v. Protestantse gemeente Duivendrecht  

 

                                                  Graag duidelijk het doel van uw betaling vermelden, bijvoorbeeld 

 ‘vrijwillige bijdrage’, ‘collecte’, ‘De Kleine Kerk voor Allen’  

 

Redactie en Verspreiding  mw. G. Bouman, e-mail: boumanad@planet.nl 06 50 25 18 02 

 

 

Als u “De Kleine Kerk voor allen” digitaal wilt ontvangen, stuur dan een e-mail naar: boumanadr@planet.nl 

 

 

mailto:mlos@xs4all.nl

